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ATIRLATMA 
Köşe Yazarları ve Konuk Yazarların kaleme aldığı 


yazılarının sorumlulukları kendilerine aittir. Gece Seansı Dergisi, kültür ile iç içe bir dünya yaratmak 


dürtüsünden yola çıkmıştır. 


ARAMIZA KATILMAK 

İSTER MİSİNİZ ? 

Dergimizde sizler de köşe yazarı olmak, film eleştirilerinizi, incelemelerinizi veya sadece yazılarınızı yayınlamak isterseniz 

- omuaktivite©ogmail.com - 

adresine mail atmanız yeterlidir. En kısa sürede dönüş yapacağız. 


NERELERDEYİZ ? 
Şimdilik sadece Facebok Sayfamız üzerinden yayın yapmaktayız. 
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FİLM AVCILARI 


Derginin Yayın Hakları ve Tüm Yasal Hakları “Film Avcıları” Grubuna Aittir. 

Film Avcıları, Türkiye 'de DvD | Blu-ray | 4K vb Orijinal Görsel Materyal Koleksyonerlerinin Bir Araya Geldiği Facebook Grubudur. 


Ridley Scott'ın anlatımıyla 
Allthe Money in the World 


SAYIDA 


OS-ARİF V 216 


Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı yeni filmi Arif V 216, sonunda gösterime girdi. 


135-CONJURING EVRENİ 


Son dönem korku sinemasının en önemli ve en büyük evrenine yakından bakmaya hazır mısın? 


17-1,TONYA 


Margot Robbie'nin kendi yapım şirketiyle hayata geçirdiği akademi ödüllü filmi I,Tonya. 


24-MICHAEL MYERS 


Korku sinemasının ikonik karakterlerinden olan Mıchael Myers'a hiç yakından baktınız mı? 


28-CHARLES BRONSON 


Sinema tarihinin unutulmaz oyuncularından, bir döneme adıyla damga vurmuş isim, Bronson! 


59-DISNEY vs NETFLİX 


İki büyük firma, iki dev kapışma. Kim haklı, kim ne planlıyor. Hepsini sizin için derledik. 


56-THE POST 

Spielberg, Hanks ve Streep'ten gerçeğin peşinde geçen sağlam bir hikaye. 
40-RED SPARROW 

Jennifer Lawrence Rus gizli servisinde fırtınalar estirmeye geliyor. 


ve daha fazlası... 


MAİ 


er zaman yabancı yapımları ele 

alacak, inceleyecek veya yorumlayacak değiliz. Arada sırada nadir de olsa yerli sektörde de güzel işler çıkabiliyor. Şöyle yakın tarihe bir göz atarsak bunlara en güzel örneği, Ezel ve Suskunlar ile verebiliriz. İkisi de yakın dönem dizi sektörünün en başarılı yapımları arasına adını yazdırmayı başardı. Aman ha hemen aklınıza “Bunlar gibi niceleri daha var neden yazmadın?” diye çıkışmak gelmesin. Ezel de, Suskunlar da konu itibariyle özenti/esinlenme olsa da, her bölümüyle seyirciyi ekran başına çekmeyi gayet iyi başarmış, rüştünü yurtdışına açılarak da göstermiş yapımlar. Ve ne gariptir, bu tarz kaliteli işlerin altında artık iki yapım şirketinin imzasını görüyoruz. TIMS ve Ay Yapım! 


OCAK2018 


Çukur yuvamız, İdris Babamız!... 

Şu aralar bu sloganla fazlasıyla karşılaşmış olabilirsiniz. Hatta dışarıda arabaların Eypio 'nun aynı adlı Parçasını çalarak gezindiğine, müzik listelerinin başında bu parçanın yer aldığına şahit bile olabilirsiniz. İşte son dönemdeki bu çılgınlığın nedeni ise Ay Yapım tarafından hayata geçirilen sezonun en iddialı dizisi olan Çukur! 
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Ay Yapım'ın farklı senaryolar üzerine dizi çekmeye çalıştığını artık gözlemleye biliyoruz. Bu çalışmaların son ürünü de Çukur. İstanbul'un arka sokaklarında geçen bu amansız dizide, pek de alışık olmadığımız bir kedi fare oyunu izliyoruz. 
Halen izlememiş olanlar için isterseniz bir kısa özetle diziyi aktarayım. 


Çukur, aslında İstanbul'un unutulmuş mahallelerindendir. Burada herkes birbirini kollar. Esnafından gencine tüm mahalle halkı tek yürek olmayı pek ala bilir. 
Hepsinin hürmeti ise tek bir kişiyedir, İdris Koçovalı. Mahallenin can damarı, herkesin “Baba” diye çağırdığı İdris Koçovalı uzun yıllardır mahallede birlik ve beraberliği sağlamaya ömrünü adamıştır. O mahalleliyi korur kollar, mahalleli ise 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onun yoluna varını yoğunu adar. Böylelikle Çukur'da herkes tıkırında yaşar. Bir nevi eski kabadayılardandır İdris Koçovalı... Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu huzur ortamının da sonu gelir. Birden ortaya çıkan ve “Vartolu” olarak tanınan Saadettin Çukur'un tüm huzurunu kaçırır. İdris ise onunla baş etmeyi başaramayınca yıllar önce evinden uzaklaşan oğlu Yamaç'ın yardımına ihtiyaç duyar. Ve dizimiz tam da bu noktada başlar... 


İdris Koçovalı rolünde izlediğimiz Ercan Kesal (Hükümet Kadın 1&2), rolünü her ne kadar Kabadayı olarak tanımlamasa da, izlediğimiz kişi modern kabadayılıktan uzak değil. Üstelik Kesal'ın asıl mesleğinin doktorluk olduğunu, kendisinin şiir ile ilgilendiğini göz 


önüne alırsak, böyle ağır bir rolün hakkından fazlasıyla geldiğini söyleyebiliriz. Verdiği röportajlarda da zaten karakteri ile mizacının uyduğunu dile getirmekten geri durmuyor. Yamaç rolünde izlediğimiz Aras Bulut İğnemli ise kariyerinin zirvesini zorlayan performansıyla seyirciden büyük alkış alıyor. Tabii burada el üstünde tutulan, seyirciden belki de hiç beklenmemiş reaksiyon almayı başaran, belki de yıllar sonra bile “Vartolu” olarak anılmaya devam edilecek olan Erkan Kolçak Köstendil'e ayrı parantez açılması lazım. Dediğim gibi kimse onun bu kadar sevileceğini düşünmemiştir. 
Üstelik bir de kötü karakteri canlandırmasına rağmen şu sıralar dizinin mumla aranan ismi haline geldi. Youtube yorumlarında adına methiyeler diziliyor. Müsait olduğunuzda girip okumanızı özellikle isterim. Diziyi izledikten sonra bazı yorumlar gerçekten yüzünüzü güldürmeyi bile başarıyor. 


Ercan Kesal 

dizide mahallenin babası/dris Koçovalı'yı canlandırıyor. 


Peki Çukur neden bu kadar sevildi? Cevabı çok basit. Farklı senaryo, farklı işleyiş ve başarılı oyunculuklar bundaki en büyük etken. “Farklı senaryo da nasıl oluyormuş?” diyecek olanlar elbet çıkacaktır. Hemen açıklayayım. Diziye dışardan bakarsanız sıradan mafya dizisi gibi görebilirsiniz. Hatta izlemeye başladığınızda bir sonraki sahneyi tahmin edebileceğinizi bile düşünebilirsiniz. Fakat işler hiç de öyle olmuyor. Dizi “Godfather” dan özenilmiş durumda. Genel olarak benzerlikler olmasa da, bazı noktalarda modern Godfather denebilecek dokunuşlar mevcut. Bir de üzerine orijinal hikaye ekleyince tadından yenmez bir dizi ortaya çıkıyor. 
İzlediğiniz her sahnede bir sonraki adımı tahmin etmeniz güç oluyor çünkü kaleme alınan sahneler gerçekten farklı ilerliyor. Çoğu kısımda “Vay be” 


bile diyebiliyorsunuz. Ha bu kadar güzel dizide saçma sahneler yok mu? Eh, tabii ki var. Bizim şirketlerden, senaristlerden Prison Break tarzı bir dizi beklemiyorsunuzdur her halde! (Hoş, onu da çekecekleri iddiası ortalarda geziyor ya, hadi hayırlısı. Ne yapacaksınız yani, Kıvancı kardeşini müebbet hapisten kurtarmak için içeri sokarak koğuşta tünel mi kazdıracaksınız?). Bizim senaristlerden, yönetmenlerden bunu beklemeyin. Burası elinden vurularak ölenlerin memleketi. Kolu koptuğu halde 5-6 yıl sonra yerine dikilip kullananların memleketi (siz hangi diziyi kastettiğimi anladınız). 


Genel olarak özet geçersek, Çukur son dönemin en başarılı dizilerinden biri. Müzikleri, oyunculukları, senaryosu ve dokunduğu noktalarla sizi sıkmadan kendisine bağlamayı başarıyor. Kadrosundaki hem yeni hem de eski isimlerle 
(Ercan Kesal, Perihan Savaş, 
Aras Bulut İynemli, Mustafa 
Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz, Öner Erkan vb) kaliteli bir seyirlik imkanı sunuyor. 
Eğer izleyecek bir dizi arıyorsanız, Netflix ve türev dizilerinden sıkıldıysanız yerli sektöre bir şans verin derim. Emin olun hiç pişman olmayacaksınız... 
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ARZ IN MERKEZ İNE DE GİTSENİZ, 


spa 


SİZİ BULUCİĞİM EFENİM 


MAİ 


İoplanın, 216'ya insanlığı öğretiyoruz! Evet, ana teması bu olan film sonunda vizyona girdi. Sağda solda bolca reklamını görüp merak ettik, sonra da sinemaya geldiği 

ilk gün giderek izledik. Peki film nasıldı? Eleştirileri hak ediyor muydu? Ya da özlenen G.O.R.A tadını veriyor muydu? 


Öncelikle şunu belirteyim, G.O.R.A tadını bekleyerek sinemaya gidiyorsanız kusura bakmayın eleştiri yapmaya hiç hakkınız yok! Neden böyle diyorum? Çünkü bu G.O.R.A ile karşılaştırılacak bir yapım değil. Sen tutup bunu alakası olmayan bir filmle karşılaştırarak eleştiri yapacaksan hiç yapma abi. 


© Arifv216'nın iki potada değerlendirilmesi gerekiyor. İlk olarak komedi filmi izleme, senaryosu ve oyunculuğundan etkilenme beklentisiyle sinemaya giderseniz baya üzülerek salondan ayrılırsınız. Ortada katıla katıla güleceğiniz, oyunculukları veya senaryosuna bakarak “vay be harika” diyeceğiniz bir film yok. Hoş, zaten Cem Yılmaz'da bize bunun sözünü vermemişti. 
Bu nedenle böyle bir beklenti içerisine girerek sinemaya koş- 


mayın. 


İkinci olarak ise güzel vakit geçirmek, farklı bir yerli yapım 


© izlemek, biraz da her şeyden uzaklaşarak kafa dinlemek istiyor- 


sanız aldığınız biletin hakkını sonuna kadar veren bir yapım göreceksiniz demektir. Hem tarzı ve işleyişiyle farkını ortaya koyuyor, hem de sizi memnun edecek kıvamda iki saat 
yaşatıyor. Eh sinemaya gitmekteki asıl amaç bu değil mi? 0 
zaman film bize beklediğimizi bir noktaya kadar verdi demektir. 
Filmin iyi noktaları nedir?.Buna cevap olarak “genel konusu” diyebilirim. Yılmaz'ın aklında beliren 69'a dönüş ve Türk Sineması ile dalga geçme konsepti çokta güzel olmuş. Hatta bu güzel fikre, bolca gönderme eklemek filmin tadı tuzu diyebilirim. Gönderme hususunda baya sağlam bir yapım olmuş. Her saniyesinde farklı bir noktaya dokunan sinsi, alttan alttan mesajların yanında, filmlere, kişilere veya olaylara dokunan göndermeler mevcuttu. 


Peki bu kadar güzel bel kemiği olan filmin senaryosu ne alemdeydi? Eğer bir gün bu yazıyı Cem Yılmaz okursa kusura bakmasın, senaryo bit (anladınız siz) gibiydi. Elinde güzel bir ana tema varken buna daha ayrıntılı, daha komik ve katıla katıla güleceğimiz bir senaryo yazılabilirdi. Dönem filmi çekmek zordur evet, özellikle de eleştiri komedisi yapılacaksa daha da zordur. Cem de bu zorluğun içerisinde kıvranan bir senaryo kaleme almış. Başlarda göklere çıkan gidişat maalesef finale doğru yavaş yavaş düşüşe geçiyor ve finalde de size beklenmedik bir son sunuyor. Keşke buna biraz daha çalışılsaymış. O zaman ortaya efsane bir yapım çıkabilirdi. Yine de bu haliyle de kabulümüzdür, yanlış olmasın. 


Oyunculuklara değinecek hiçbir şey yok. Herkesin artık oyunculuğu ve tarzı ortada. Bizim değinmemiz gereken yer görsel efektler. Geçmişinde görüntü yönetmenliği de bulunan Kıvanç Baruönü, Arif V 216'da yönetmen koltuğunu almış görünüyor. Fakat geçmişindeki kaliteli görsel efekt işlerini bu filmin belli bir noktasına kadar başarıyla götürmüş, belli noktadan sonra ise gerçekten “aman salla” dercesine basite indirgemiş. Bir noktadan sonra aşırı basit efektlerle uğraşmak z0- runda kalıyorsunuz. Bu da maalesef seyir zevkinizi bozuyor, üzgünüm. 


Genel olarak filme bakarsak, Spin-off tadında (ki bu film bir spin-off sayılmaz. 216 etrafında dönen bir film demek daha doğru olur) eğlenceli, katıla katıla güldürmeyen ama düşünceyle ince espriler sonucu yüzünüzü güldüren, her dakikası ayrı emek ve ayrı işçilik kokan başarılı bir film olmuş. Bu ikilinin devam filmini dört gözle bekliyor, aynı tarzı korumalarını özenle istiyoruz. Hatta Çağlar Çorumlu ile bir Zeki Müren parodisi çekseler bile asla hayır demeyiz... 
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BAŞARININ ARDINDAKİ SEVGİ 


Günümüz sinemasında artık onu tanımayan yoktur. Henüz 
49 yaşında ama 30'luk delikanlılara toş çıkarırcasına kendinden fazlasıyla söz ettirmeyi başarıyor. Evet, gönüllerin Wolverinei Hugh Jackman, geçtiğimiz haftalarda gösteirme giren "Muhteşem Showman' filmiyle tekrardan ekranlara döndü. Ve döndüğü gibi de, PT Barnum performansıyla Altın 


Küreye aday gösterilmeyi başardı. 


TÖPORTA,: PEOPLE USA DERGİSİ OCAK SAYISINDAN ÇEVİRİLMİŞTİR 


ekar babası tarafından yetiştirilen Avustralya asıllı Holly-B wood yıldızı, şu sıralar 21 yıllık eşi Deborra-lee Furness 1) (62) ve çocukları Oscar (17) ve Ava (12) ile sakin bir hayat yaşamayı seçmiş görünüyor. Kendisi de verdiği röportajlarda ailesi hakkında şöyle söylüyor: "Onlar benim için muhteşem bir servet. 
Şöhretin başlarındayken Deb ve ben birbirimize delicesine aşık olduk, bir aile kurduk. Önceliğimiz daima ailemizdir ve ne olursa olsun birbirimiz için varız." 


Ailen İngiltere'den Avustralya'ya göç ettiğinde, "Ten Pound Pom" diye bir şey uygulanıyordu. Neydi o? 

"Pom', Avustralya'da yaşayan İngilizler için kullanılan bir lakap. 10 
sterlin ödeyerek bir gemiye biner, altı hafta boyunca yolculuk yapardınız, daha sonra Avustralya'dan vatandaşlık alırdınız. Babam, Price 


Waterhouse'un muhasebecisiydi ve doğrudan burada işe girdi... Avustralya o dönem fırsatlar ülkesiydi. Üç kardeştik, annem dördüncüye hamileydi. O sırada ben de beş yaşındaydım. 


Ailen ayrıca çok dindardı değil mi? 

Annem de babam da dindar bireyler haline dönüştürülmüşler... Benim hayatımda pazar okulu ve kilise kampından ibaretti. Daha sonra babam beni 

10 erkekli bir okula gönderdi. 10 yaşımda ilkokulu terk etmeden önceki günü dün gibi hatırlıyorum. "Biri öpmek zorundayım" gibi hissediyordum. Sarah Dowsett'e (sınıf arkadaşım) 

onu sevdiğimi ve öpmek istediğimi söyledim. 

O da "Ah! Pekala!" demişti. 


8 yaşındayken annen İngiltere'ye dönmüş, ailen parçalanmıştı. 
Travmatikti. Muhtemelen geri geleceğini düşünmüştüm. Ve sonra bir şekidle hayat devam etti. Daha sonra babam tarafından yetiştirildim. Annemi yılda bir kez görüyordum. 


Oyyıllara bakarsak baban hakkında neler hatırlıyorsun? 

Şimdi dönüp bakıyorum da, sanırım çok şaşırtıcı biriydi. Beş çocuğu vardı, tüm gün çalışıyordu. İşini veya okulda bizimle ilgili önemli şeyleri kaçırdığını hiç hatırlamıyorum... Bunların onun için gerçekten zor olduğunun farkındayım. Kalbi parçalanmıştı. Akşam altıya kadar çalışıyor, ardından eve gelerek her gece yemek pişiriyordu. Her sabah kahvaltı hazırlıyordu. Sıkı biriydi. Hepimizin ev içerisinde iş bölümü vardı... Karım bunlara gerçekten sevinmişti. Onunla tanıştığım ana kadar baya ev işi eğitimi almış bulundum. 


Peki oyunculuğa ne zaman başladın? 

Okulda Camelot rolüyle sahneye adım attım. O andan itibaren okul hayatım boyunca her müzikalde sahne aldım. Bu durumu kesinlikle seviyordum... Daha sonra bir tiyatro okulu için seçmelere katılmaya gittim. Elime tutuşturulan kağıdın son kısmında "ilk gün 3500$ getirmem gerektiği yazıyordu." Üniversiteyi yeni bitirdiğim için babamdan da para isteyemezdim. O an oyunculuk benim için rafa kalkmış oldu. Fakat ertesi gün büyükannem'den 3500$ lık bir miras aldım. 


R 1995'te Avustralya'da Corelli adlı bir dizide E nN OSI l rol aldınız. Şovun yıldızı Deborra-lee Furness seçildi. Onunla tanıştığın günü anlatır mısın? 
son ot, Tiyatro okulundaki ilk işimdi. Gerçekten korkuyorbaş ka la TIMI dum. Deb gerçekten büyük bir yıldızdı. Deb aracın mutlu ön koltuğundaydı ve o halde yakalanmıştım. O anı asla unutmam. Emniyet kemerini taktı, bana etmektir. . doğru döndü, elini uzattı ve güneş gözlüklerini çi- 
“HUGH JACKMAN' kararak, "Merhaba, ben Deborra-lee Furness. Sizinle tanışmak çok güzel" dedi. O an bu kızdan hoş landığımı hatırlıyorum. 


Ona teklif etmeye nasıl cesaret ettin? 

Altı hafta boyunca prova yapıyordum. Deb ve ben en iyi arkadaştık, ve fark ettim ki ona aşık oluyordum. Bu profesyonelce ve utanç vericiydi. Bir hafta bo- | Tİ yunca Deb ile konuşmadım. Sonra kendi kendime "Sanırım bu iyi bir plan değil" Ti | dedim. 20 kişiyi akşam yemeğine davet ettim. O geldiğinde, "Deb, bana tatlı JİN için bana yardım eder misin?" dedim. Babam harika bir aşçıydı ve bana nasıl Carpes Suzette" yapacağımı öğretti ve inanın bana carpette Suzette yapmak için güzel bir saatti. O an ana "Bir haftadır konuşmadığımızı fark ettim. Neler oluyor?" dedi. Ben de "Sana aşığım. Merak etme bunu atlatacağım" dedim. O de) da Ah öyle mi? Çünkü ben de sana karşı aynı şekilde hissediyorum" dedi. Bir >> milyon yıl dahi düşünsem öyle bir karşılık vereceği aklıma gelmezdi. 


| | 
| Ai, 


a > TN 


İlişkinizi gizlediniz mi? 
Mmmm...Yaklaşık üç hafta boyunca bunu başardığımızı düşünüyordum. Fakat sonradan öğrendimki herkes bunun zaten farkındaymış. 


Ni Sen 20'li yaşların sonundaydın, Deb ise 30'ların sonlarındaydı. Sen kariyerine yeni başladın, o ise büyük bir yıldızdı. Siz birlikteyken in $  sanlarsananasıldavrandı. 
Deb'i tanımayan insanlar için ilişkide yetişkin olan taraf ben gibiydim. O A: küçükbirçocukgibidir. 
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1999'da ilk tanıştığınız zaman West End'de Oklahoma'yı oynuyordunuz ve bir anda Wolverine rolüne seçildiniz. Sen ve Deb de o sıralar 


çocuk sahibi olmayı istiyordunuz ve evlat edinme kararı verdiniz... 


Evet, yıpratıcı bir dönemdi. Yaşı nedeniyle birlikte olduğumuzda sorunlar yaşamaya başladık, ama daima aynı fikirde olmayı başardık. Bu Deb için kolay sayılmazdı, beraber mücadele ettik. Evliliklerde inişler ve çıkışlar olabileceğinin farkındaydık. Hayatta beraber olmak istediğin kişiyle yan yana olduğunda gerisi 

önemsiz oluyor. Eğer beni Oscar törenlerinde izlediyseniz, kürsüye çıkar, elimi * 

kalbime koyar ve daima Deb'e bakarım. 


Evlat edinmeye karar verdiğinizde çok yönlü bir aile olmanız gerekti ğini düşünüyordunuz. Peki neden? 
Evlat edinme konusundaki motivasyon cümlemiz "En çok kimin aileye ihtiyacı 


var?"dı. Sonra en büyük ihtiyacın değişik ırklarda yer alan çocuklara ait olduğu- 


nu gördük. Çocuklarımıza daima şunu söylerim:"Hangi cinsel yönelime sahip olduğunuzun bir önemi yoktur. Ne iş yaptığınızın bir önemi yoktur. Saçınızın 


düz veya kıvırcık olup olmadığı, boyunuzun kısa veya uzun olup olmadığı, erkek * 


veya kadın oluşu, ırkınızın ne olduğunun vs önemi yoktur. Sizi insan olarak tanımlayan şey, bunların ardında saklıdır. 


Oscar ve Ava ile neler yapmayı seviyorsunuz? 

Oscar ve Ava gerçekten farklılar. Oscar ile daima açık havada takılıyoruz. Yürüyüş, kamp, plajda güneşlenmek, balık tutmak gibi şeyler yapıyoruz. Avvaise © müziğe ilgi gösteriyor. İkimiz de dansa bayılıyoruz. Yakın zamanda, onunla dört konsere gittik. Artık büyüdü. Onunla konsere gittiğimde kendimi 12 yaşında gibi hissediyorum. 


En son hangi konsere gittiniz? 
Ed Sheeran'ı dinlemeye gittik. Harikaydı. Ava ve ben tüm şarkılarının sözünü ezbere biliyoruz. 
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CÖNJURING 


EVREN İNCELEMESİ 


HAA IS HANİ 


7 erşey James Wan adlı Çin asıllı Malezya 

S doğumlu Avustralya vatandaşı olan 

7) yönetmen, senarist, yapıma gibi mazeretlerini bir arada taşıyan şahsın sinemaya yeni bir soluk katmasıyla başladı diye biliriz. 
Farklı senaryo ve projeleri ile sinemaseverlerin dikkati çekmeyi başaran James Wan bizlere birçok değişik senaryo ve projeler sunmayı başarmış birisi olarak karşımıza çıktı. İlk sinema deneyiminden beri James Wan bizlere korku içerikli dünyalar sunmasıyla birlikte bizlerdeki beklentileri her seferinde artırmayı başarmıştır. 
The Conjuring öncesi bizlere “SAW”ve “İnsidous” gibi korku filmlerinde devrim yaratmış”“Light Out” gibi bu sektöre yeni soluk katmış olan Wan vermiş olduğu bir röportajda “Eğer The Conjuring film serisini bir Marvel Sinematik Evreni gibi ele alabilirsem, bundan mutluluk duyarım. 
Ve bu çok keyifli bir iş olabilir” diyen Wan gelen başarı üzerine stüdyolardan yeşil ışık almayı da başarmıştır. Tabi bu önceden kestirilmiş bir şey değildi. The Conjuring adlı filmin 2013 yılında vizyona girmesiyle her şey başladı. Mütevazi bir bütçe ama yinede bir 
korku yapımı için yüksek sayıla bilecek bir 20 
milyon dolarlık yapımın 300 milyon dolar üzeri bir gelirelde etmesi ile birlikte korku filmlerin arasında en karlı yapımlardan biri olmayı başardı. Tabi bu başarı üzerine devam bölümleri gelmesi de doğal olarak beklenen bir harekettir. Neyse gelelim bu evreni oluşturan filmlerimize. 


The Conjuring (2013) “Korku Seansı” 


Korku gerilim türüyle karşımıza çıkan serinin ilkfilmi, 70'li yıllarda geçen hikayesi ile klasik 


Amerikan korku filmlerine dayanıyor gibi dursa da. Konusunu gerçek bir hikayeden alan doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'ın karşılaştıkları ürkütücü bir vakayı ele almasıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor. İkiz kardeş olan Chad Hayes ve Carey W. Hayes'in yazdığı senaryoyu yönetmenimiz James Wan insanı gerilime sokarak ürkütmeyi başaran bir film ortaya çıkarmayı hem de bunu ekranı kana bulamadan, kol bacakların havada uçuşmadığı sağlam bir korku filminin çekilebileceğini göstererek yapmayı başarıyor. Filmin başrollerini “Bates Motel”Tv serisindeki “Norma Louise Bates” karakteri olarak da tanıdığımız Vera Farmiga ve bir çok yapımdan tanıdığımız Patrick Wilson paylaşıyor. Bunların 


yanında oyuncu kadrosunda Joey King, Ron Livingston ve Lili Taylor'ın da eşlik ettiğini görüyoruz. Oyunculuk performanslarının abartıdan uzak ve içten gelen bir doğallıkla sahneleniyor. Film müziklerinin de sahne atmosferine uygun bir şekilde seçilmiş olmasıyla seyirciyi havaya sokmayı başarıyor. 
Öylesine ki film Filipinler de sinemalara gösterime girdiğinde bazı sinema işletmeleri salonları kutsatmak adına Katolik rahipleri tutmak zorunda kalmışlar. Bunun nedeni 


sorulduğunda, bazı seyircilerin filmi izlerken salonda hissettikleri negatif durum karşısında girdikleri hali ileri sürmüşler. Bazı seyircilerde ruhsal ve psikolojik yardım almak zorunda kaldığı iddia edilmiş. Sonuç olarak İMDb tarafından 7.5 gibi korku filmleri için yüksek bir not almayı benden ise net bir 7 almayı başaran bir yapım var karşımızda. 


Annabelle (2014) 


“The Conjuring”filminin büyük başarısı sonrasında bir devam filmi yerine ilk önce spinoff tabir edilen bir çalışma olarak “Annabelle” karşımıza çıkıyor. “The Conjuring” bizleri tam anlamıyla gerilimin içine sürüklemeyi başarmış bir yapım olarak karşımıza çıkarken. “Annabelle”ise The Conjuring'in öncesinden bahseden bir film olarak görebiliriz. Zaten filmin tanıtım lansmanı “The Conjuring den önce Annabella vardı” olarak gerçekleşmişti. 


Yönetmen ve Senarist olan James Wan korku filmlerinin bitti dendiği bu dönemlerde deyim yerindeyse elini taşın altına koyarak bu spinoff projesinde bu sefer yapımcı olarak sorumluk almış ve kafasında tasarlamış olduğu evreni kurgulamaya başlamış gözüküyor. Tabi ki yinede yapımcı olarak yetinemeyip filmde geçen Asansör sahnesinde kamera arkasına geçerek kendi imzasını atmış. 


Annabelle filmi Korku Seansı filminin devamı olarak gözükse seyirci isterse ilk olarak Annabelle filmi daha sonra Korku Seansı izleye bilir. İki filmin arasındaki bağlantı kusursuz bir şekilde bağlamayı başarmışlar. Sesleri ile korkutma stili ve verdiği mesajlarla seyirciyi etkilemeyi başaran filmin yönetmen koltuğuna ilk film “The Conjuring”de kamera yönetmenliğini yapmış olan John R. Leonetti'yi görüyoruz. Kendisini daha çok ikinci sınıf filmlerini yönetmesiyle tanı sakta bu proje ile bir tık kendini geliştirdi diye biliriz. İlginç bir tesadüftür ki yönetmenimiz bir başka katil oyuncak bebek olan “Chucky”adlı bebeğin hikayesini anlatan “Child's Play 3 (1991)” filminde kameraman olarak görev almış. 


Senaryosunu da son dönemin en başarılı filmi olan Stephen Kings “IT” senaryosunu da yazan Gary Dauberman tarafında kaleme alınmış. James Wan Dauberman'nın yazmış olduğu senaryo o kadar beğenilmiş olacak ki kendisine “Annabelle: Kötülüğün Doğuşu” ve proje aşamasında olan evrenin bir başka halkası olacak olan birfilmin senaryosunu yazması için görevlendirmiş bulunmakta. 


6,5 milyon dolarlık küçük bir bütçeyle çevrilen film eleştirmenler tarafından pek sevilmemiş olsa da “Annabelle” gişede büyük 
bir başarı patlaması yarattı. Dünya çapında 257 
milyon dolar kazandı. Bu başarı üzerine filmin yapım ve dağıtımcısı olan Warner Bros ve New Line Cinema'nın için artık küçük bütçeler ile başarılı olmuş yapımların sadık ve yerleşik fan tabanlarından yararlanarak daha büyük bir kitleye ulaşacak bir strateji geliştirme yolu bulmuş oldukları belli oluyor. 


Annabelle hikayesi ile bizlere ilk filmi seyredenlerin hatırlayacağı gibi kötü niyetli ruhların nesneler aracılığı ile insanlara yaklaşabildiğini göstermiş hatta ilk filmin baş karakteri olan Ed ve Lorraine çiftinin deposun- da “Annabelle” ile yüz yüze gelmiştik. Onunla uzun süre aynı yerde kalmamak gerektiğini de öğrenmiştik. Gerçek bir olaylara dayandığı iddia eden film, Annabelle bebeğini bir porselen bebek olarak tasvir ediyor ancak gerçek Annabelle bebek büyük bir "Raggedy Ann" bebeğidir. Warrens çiftinin Annabelle için özel bir dolap hazırlayarak Occult Museum'da bu güne kadar muhafaza ettiklerini de biliyoruz. 
Film deki ilginç bir ayrıntıda, Annabelle bebeğinin içinde bulunduğu kutuda “Ravens Fair”adını görebilmemizdir. Bu da James Wan'ın yazdığı ve yönettiği aynı adı taşıyan bir kasaba da geçen bir hikayeyi anlatan “Dead Silence” Ölüm Sessizliği (2007) adlı filme 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referans ola bilir mi? Bu yapımı da bu genişletilmiş evrenin içine alabiliriz diye düşünüyorum. 


Sonuç olarak IMDb notu 5,4 olan yapım benden temiz bir 6 almayı başarıyor. 


The Conjuring 2 (2016) “Korku Seansı 2” 


Yaratmış olduğu The Conjuring sinema evreni ile geniş kitlelere ulaşan James Wan korku filmleriyle tür sinemasının tanınan ve aranan yönetmenlerinden biri olmayı başarmıştı. Bu başarının arasına da Hızlı ve Öfkeli'nin yedinci filmini çekerek kalıplarının dışında bir iş çıkarmış olması ve gişede de büyük bir başarı kazanması ile Aksiyon tarzı yapımlara da yeni 
bir soluk kata bildiği belli olmuş. 2017 
senesinde vizyona girmiş olan Hızlı ve Öfkeli serisinin sekizinci bölümünde de yönetmen koltuğuna tekrardan oturması için teklif edilen yüksek bir meblağı “The Conjuring 2” Korku Seansı 2'yi çekmek adına reddetmesi uzun süre konuşulmuştu. Böylece kendi yaratmış olduğu evrene geri dönüş yapmış olması hayranlarını fazlasıyla sevindirdi. Yönetmen koltuğuna kurulmakla kalmayarak, kurgusu İngiltere'de geçen bir musallat olayına temel alan senaryoyu ilk filmde olduğu gibi İkiz kardeşler Chad Hayes ve Carey W. Hayes ile birlikte kaleme alıyor. Ayrıca Wan bu ikinci bölüm için Hollywood'un en tanınmış görüntü yönetmenlerinden biri olan Don Burgess'u yanına alarak hikayedeki atmosferi beyazperdeye yansıtma adına mükemmel bir iş ortaya çıkarmayı başarmışlar. İlk filmde olduğu gibi kan ve vahşet sahnelerini göstermeyerek, korku sahnelerini biz izleyicilerin hayal gücüne bırakma başarısına devam ederek gerilim 
dozunun düşmesine asla izin vermiyor. 134 
dakikalık süre bir korku filmi için uzun gelse de hiçbir saniye sıkıldığınızı iddia edemezsiniz. Bu sefer ilk yapıma göre iki katı yani 40 milyon dolarlık bir bütçe ile çekilen film gişelerde ilk filmin kazandığı paranın üzerine çıkmayı başararak 320 milyon doları yakalıyor. Bu başarıların yakalanması çekimlere başlanan ilk günü seti kutsamak için getirilen rahibe bağlamak ola bilir mi? Bilmiyorum ama başrollerde yine Patrick Wilson ve Vera Farmiga'yı görüyoruz. Sonuç olarak film bizi korkutmak ve rahatsız etmek istiyor ve bunu başarıyor. IMDb notu 7,4 almayı başaran yapım benden de bir 7 almayı hak ediyor. 


Annabelle: Creation (2017) “Annabelle: Kötülüğün Doğuşu” 


James Wan bu ikinci spinoff ya da ilk spinoff filminin devam filmi olan projede sadece yapıma koltuğunda yer almayı yeğlemiş gözüküyor. Senaryoyu yine ilk Annabelle filminin yazarı olan Gary Dauberman tekrar iş başı yapıyor ve kendisi de The Conjuring evrenin değişmez bir parçası olama yolunda ilerliyor. Türkiye'de Kötülüğün Doğuşu olarak vizyona giren filmimizin yönetmen koltuğuna 
bu sefer David F. Sandberg oturuyor. 1981 
doğumlu İsveçasıllı yönetmenimiz keşfeden James Wan kendisinin de yapımcılığını üstlendiği ve ona sunduğu ilk uzun metrajlı film çekme fırsatını “Lights Out”ile başarılı bir şekilde atlatması üzerine Annabelle'nin ortaya çıkış hikayesini anlatması için bu hikayeyi kendisine teslim ediyor. Yönetmenimiz iyi yazılmış karakterleri başarılı bir şekilde yönetmeyi başarmakla birlikte Labirent düzeyinde tasarlanmış mekanı çok iyi kullanmayı başarıyor. Sahne geçişleri, kamera açıları, özellikle atmosfer, oyunculuk konusunda her şey yerli yerinde gözüküyor. 
Birçok korku filminin sahip olduğu ani zıplatmalar, sonunun tahmin ediliyor olmasına rağmen, her saniye gerilimi üst seviyede tutmayı başarıyor. Filmin sonunu tahmin edilebilir olmasına rağmen ilk Annabelle filmine çok güzel bağlandığını görebiliyor ve The Conjuring ana serisinde gördüğümüz nesneleri bu filmde de görüyoruz. Tanınmamış genç oyuncu kadrosuna rağmen, oyunculuk konusunda performanslar yerli yerinde olan filmimizin 15 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olduğunu da görüyoruz. Ancak diğer ilk üç film arasında 165 milyon dolarla en düşük gelir eden yapım olma özelliğine sahip. Tabi bu gelir bile bu tarz yapımlar için çok iyi olduğunu da kabul etmek gerek. Bu tarz parlar kazanıldıkça Korku Seansı evreni genişleyecek ve hikayeler, birbirini tamamlamaya devam edecektir. 


IMDb notu 6,6 olan yapıma bende ise bir tam 
6 puan. 


Evet bu sinematik evren The Conjuring ve Annabelle filmleriyle genişlemeye devam ederken James Wan bu seri için The Nun ve Crooked Man gibi karakterler için de yeni filmler planladığını açıkladı. Ve ilk olarak 


2018'in Temmuz ayında The Nun gelecek . Bu iki film dışında Ed ve Lorraine Warren'in maceralarının devamını anlatan The Conjuring 
3 de planlama aşamasında. 


James Wan'a bir söyleşide Sinematik evrenin gidişatı hakkında sorulan soruya şöyle bir cevap vermiş; "The Conjuring 3 üzerinde çok çalışıyoruz. Senaryo çalışmasının tam ortasındayız ve bazı düzenlemeler yapıyoruz. Senaryonun gerçekten iyi bir yerde olduğundan emin olmak istiyoruz. İnsanların ilk iki filmine kadar > sevdikleri hakkında düşündükçe üçüncü film için acele etmek istemiyorum. Crooked Man konusunda ise gerçekten heyecan verici bir hikayemiz olduğunu düşünüyorum. Conjuring evreni ile yapmak istediğimiz şey, küçük detayların her birinin çok farklı bir tada sahip olmasını sağlamak, değil mi? Örneğin, Annabelle klasik tür perili bebek alt türü oldu. Ve Cooked Manile, onu biraz daha karanlık bir masalın içine çekmek ve daha tuhaf alt türlerin altına itmek istiyorum. 
Conjuring evreni içinde, küçükfilmlerimizin her birinin kendi lezzetine sahip olmasını, bu şekilde aynı filmlermiş gibi hissettirmemelerini istiyorum,” 


EW tarafından bizi bekleyen iki filmin durumu hakkında soru sorulduğunda Wan şu şekilde yanıtladı: "Conjuring 3 üzerinde çok çalışıyoruz. Senaryo çalışmasının tam ortasındayız ve bazı düzenlemeler yapıyoruz. 
Senaryonun gerçekten iyi bir yerde olduğundan emin olmak istiyoruz. İnsanların ilk iki filmi ne kadar sevdikleri hakkında düşündükçe üçüncü film için acele etmekistemiyorum. CGrooked Man konusunda ise gerçekten heyecan verici bir hikayemiz olduğunu düşünüyorum. The Conjuring evreni ile yapmak istediğimiz şey, küçük detayların her birinin çok farklı birtada sahip olmasını sağlamak, değil mi? Örneğin, Annabelle klasik tür perili bebek alt türü oldu. Ve Grooked Man ile, onu biraz daha karanlık bir masalın içine çekmek ve daha tuhaf alt türlerin altına itmek istiyorum. The Conjuring evreni içinde, küçük filmlerimizin her birinin kendi lezzetine sahip olmasını, bu şekilde aynı filmlermiş gibi hissettirmemelerini istiyorum... . 


Evet arkadaşlar peki sizler ne düşünüyorsunuz? 


S on dönemin şüphesiz en gözde aktrist- 
<< lerinden biri haline gelen Margot Aİ Robbie'ye, daha yolun başındayken pek çok kez aynı soru sorulmuş: “Kariyerinden ne bekliyorsun?" 


Daha 20 yaşındayken atıldığı sahne sanatlarında, başarılı bir oyuncu olacağını müjdeler nitelikteydi. Ona bu soru sorulduğunda verdiği yanıt ise “Kalite, çok yönlülük ve uzun ömürlü kalmak" yönündeydi. Hollywood'da geçirdiği yıllara bakarak ilk temennisi, yani “Kalite” yönünü sanırım çoğu seyirciye kanıtlamış oldu. İkinci adım olan “Çok yönlülük” ise değişik karakterler canlandırması, Harley Ouinn gibi çatlak ve farklı çizgisi olan karakterlere can vermesiyle artık itibar kazanmış durumda. Bu iki temennisi tuttuktan sonra ise geriye sadece “Uzun ömürlülük” kalıyor. 
Buna cevap vermek için daha henüz çok erken bir kariyere sahip. Ama yolun başından, sonunun ne şekilde olabileceğini az buçuk kestirebiliyoruz. 


Leonardo DiCaprio ile başrolünü paylaştığı 
2013 yapımı “The Wolf of Wall Street” ile 
Hollywood'da yer alan bütün gözleri üzerine çekmişti. Adı sanı o ana kadar pek parlamamış olsa da, filmdeki yüksek performansının ardından adı bir anda A-list oyuncular arasında anılır oldu. 


Kendisi tüm popülerliğine rağmen daha küçük bütçeli yapımlar ve sanatsal roller seçme yoluna gitmeyi tercih etti. Böylelikle bazen bir suçluyu, bazen bir savaş muhabirini, bazen ise 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GÖZLER ÖNÜNE SEREN 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dine yönelmiş bir çiftlik kızını canlandırmaya başladı. Ardından kısa sürede kendisini daha popüler yapımlarda izledik. Suicide Sguad'da Harley, The Legend of the Tarzan'da Jane rolleriyle karşımıza çıktı. Artık endüstri başarılı bir kadın yıldızı bünyesine katmış gibi görünüyordu. Fakat Robbie yine ipleri elinden bırakmadan “Sert ve hızlı bir ilerleme yaparak bir anda sönmek, ortadan kaybolmak istemiyorum" diye açıklama yapıyordu. Bunun için de kendisine gelen her teklifi kabul etmek yerine, eleyerek ve rolleri derinlemesine inceleyerek seçmeye başladı. 


Pp NX 


“Tonya” 


Altın Küre Ödülleri'nde 


dalında ödül kazanarak 
Oscar'a göz kırptı. 


». di 


“Ben, Tonya”da bu elemelerin ürünü olarak ortaya çıkmış bir yapım. Filmde ünlü buz patencisi Tonya Hardingi'in 1994 yılında rakibi Nancy Kerrigan'a yapılan rezil saldırı ile birlikte yükselişi ve düşüşünü konu ediniyor. Filmin bir diğer özelliği ise, Robbie'nin 2014'te kocası Tom Ackerley ve yakın arkadaşları ile kurduğu "LuckyCorp. Entertainment” bünyesinde çektiği ilk fılm olması. Şirketin elinde halihazır- da birfilm ve pek çok yeni projesinin olduğunu da biliyoruz. 


Film Aralık ayı başlarında gösterime girdiği andan 66.039$ açılış bütçesi ile güzel bir başlangıç yaptı. Ardındansa hem Altın Küre hem de Beyaz Perde Sanatçıları Derneği Ödülleri'ne aday gösterildi. Altın Küre'de de”En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında ödülü kucaklamayı başardı. Oscar konusunda da aday gösterileceği, belki de Oscar'ı kucaklayabileceği iddiaları da kulislerde yavaştan dolaşmakta. 


Yönetmen Craig Gillespie ise her fırsatta Robbie'nin filme özel aksan geliştirmesi, paten konusunu Harding'e layık şekilde öğrenme arzusu ve ustaca oyunculuğu nedeniyle tebrik etmekten geri durmuyor. Annesi rolünde yer alan 58 yaşındaki Jenney ise“Ben onun yaşındayken sadece Broadway'de müzikal yapıyordum. Ona her bakışımda Katharine Hepburn'ü düşünüyorum. Katharine, Philedelphia'da daha iyiyi yakalayabilmek için çabalıyordu. Margot'da öyle. Genç yaşında farklı kadınları canlandırma yoluna gitti ve daha da öteye giderek bir şirket kurdu" diyor. 


Avustralya'nın Gold Coast bölgesinin tek fizyoterapisti olan bir annenin dört çocuğundan üçüncüsü olan Robbie, erken yaşta olgun düşünmek zorunda kalmıştı. Etrafında kurulu bir aile düzenine sahip arkadaş çevresi bulunmaktaydı. Bu da onu iyiden iyiye hırslandırma- ya başlamıştı. Ailesinin zor dönemden geçtiğini şu sözlerle dile getiriyor: “Evimizde tabak kırmak veya yere süt dökmek çok önemli şeylerdi, üzerimizde baskı yaratıyordu. Bir 


arkadaşımın evineziyarete gittiğimde yanlışlıkla tabak kırdı. Ailesi ise ona “Endişelenme, yenisini alırız”demişti. Oan ben de onlar gibi yaşamak istemiştim." 


Tüm bu olumsuz atmosferin kendisine kattığı değerlerle birlikte Robbie, girişimci bir ruha doğru yönelmeye başladı. Bunun sonucunda da kardeşinin oyuncaklarını gizliden yol kenarlarında satmaya, sihirbaz gösterilerinin hilelerini öğrenmek için ailesini gösterilere gitmek için zorlamaya başlamıştı. Kendisi bunu itiraf etmekten asla kaçınmıyor. 14 yaşına girdiğinde bir büfede çalışmaya başlayarak ilk maaşını kazandı. Bundan sonrasında ise ev temizlikçisi, sörf dükkanında tezgahtarlık, metroda sandviç satıcısı gibi pek çok garip işte deneyimini sürdürmeye devam etti. Şirketinin ortağı, çocukluk asistanı olan ve şu an asistanlığını yapan Sophia Kerr, Margot'u tanımlama konusunda”“tamamen bir serseridir' diyor. 


17 yaşındayken Melbourne'e taşınan 
Robbie, burada biseksüel bir genci canlandırmak üzere ilk rolünü aldı. Ardından hedefini büyüterek, Los Angeles'a giderek büyük bir star olmayı aklına koydu. Kazandığı paralarla da bir eğitmen tutarak Amerikan aksanını geliştirme yoluna gitti. Hedefini 2010 yılında gerçekleştirerek Los Angeles'a taşındı ve ABC ile bir anlaşma imzalayarak “Pan Am”de rol almaya başladı. Tabii burada fazla parlayamasada, Martin Scorsese'nin kendisini keşfetmesine imkan sağlamış oldu. Scorsese onu kendi filminde istiyordu. Böylelikle Leonardo DiCaprio ile başrolünü paylaştığı The Wall of Wolf'ta yer aldı. Artık Robbie'nin bir hedefi oluşmaya başlamıştı. “Kalite, çok yönlülük ve uzun ömürlülük”. ... 


Bu yapım sonrası artık kariyerinde ilerleme kaydetmeye başlamıştı. 2015 yılında Will Smith ile oynadığı Focus, 2016 yılında Tina Fey ile oynadığı Whiskey Tango Foxtrot, 2018 son- 


larında çıkacak olan drama filmi Scots Mary Oueen bunlardan bazıları. Daha sonra Lucky-Chap şirketi adına yapıma kimliğiyle yönetmen Steven Rogers'la görüşerek Harding'i sinemaya aktarma planından bahsetti. 1994'te Harding skandalı yaşanırken kendisi henüz 3 yaşındaydı. Bu nedenle Harding ve eski kocası Jeff'in röportajları, yaşantıları vb şeyleri araştırarak senaryonun hazırlanmasını istedi. Kendisi Harding'den “Kesinlikle beni korkutan bir karakterdi. Yaptıklarına ve söylediklerine anlam veremesem de, onu oynamayı istiyordum." diye bahsediyor. Sportif ve fiziksel olarak rolüne hazırlanması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden filme özel fizilsel bir hazırlık süreci geçirdi. (Bazı CGI sahnelerinde dublör kullandığı biliniyor.) 


Robbie'nin filme özel olarak geçirdiği bu değişim, kendisini Calvin Klein veya Suicide Sguad'dan tanıyan hayranlarının şaşırmasına neden olabilir. Suicide Sguad her ne kadar eleş- 


tirmenler tarafından yerden yere vurulsa da, 
750 milyon dolar gibi bir gişe hasılatı elde 
etmeyi başardı. Buna en büyük katkıyı da hiç şüphesiz Harley Ouinn karakteri ile Margot Robbie vermiş oldu. Filmin yönetmeni David Ayer, Robbie için şunları söylüyor: “Hiçbir zaman şikayetçi olmadı, sabah 04:00 de kalkıyor, buz gibi havada o kısa Harley kostümünü giyiyordu. Titriyordu fakat ne zaman “action”desem o an titremesini kesiyor ve kendini filme veriyordu. Ardından çekimi durdurur durdurmaz tekrardan titremeye başlıyordu. Bu düzeyde fiziksel ve duygusal disipline sahip birini daha önce hiç görmemiştim.” Bu yorumların ardındansa Warner Bros. Harley karakterini merkezine alan iki yeni DC filmi çekeceğini duyurdu. 
Bunda Robbie'nin katkısı yadsınamayacak kadar fazla. Fakat işin bir de kötü boyutu var. 
Harley karakterini canlandırmasının ardından evine tonlarca ölüm tehditi içeren mektup almaya başladı. Bu nedenle özel koruma ve 


güvenlik sistemleri ile ailesini koruma altına almak zorunda kaldı. 


Güvenlik konusunun aylık belli bir gidere sahip olmasından ötürü kendi fikirlerinin değiştiğini de dile getirirken, “Tamam bu artıkfarklı bir kariyer türü. Ozaman, bu yaşam biçimini destekleyen türden bir iş yapmam gerekiyor. Hayatımın geri kalanında sürekli altsınıffilmler yapaam. 
Çünkü önceki filmler her şeyi değiştirdi ve şimdi güvenlik önlemleri almak zorundayım. Böyle olacağını daha önce anlatmışlardı. Kendime kızmıyorum, içinde bulunduğum şartların farkındayım" diyor. 


Aralığın ortasında kocası ve ortakları Josey ve Kerr ile evinde otururken Altın Küre adaylıkları açıklandı. Robbie ve Jenny, “Ben, Tonya” ile Altın Küre'ye aday gösterilmişti. Bu aslında bu yıl ki adaylıklar içerisinde en güçlüsü desek yanlış olmaz. Adaylık haberini alan evde- 


kiler Robbie'nin düğününden artan bir şişe şampanya ile bu haberin kutlamasını yapmış. 


Robbie ve kocası Ackerley, dört buçuk yıl önce Suite Francaise setinde tanışmıştı. Bu tanışmanın üzerinden üç yıl geçtiğinde ise beraber bir şirket kurmaya karar verdiler. Ve şu an şirketin ilk filmi ile Altın Küre kazanmış oldu. 


Şirket bununla da yetinmeyerek Warner Bros., Hulu ve NBC ile ortaklaşa yeni projeler üretmeye başlamış durumda. Tonya öncesinde çekimleri tamamlanan gerilim türündeki bir diğer filmleri “Terminal” 19 Ocak'ta seyirci ile buluşacak. İlerleyen dönemlerde ise Tarantino, Anderson tarzı kendine özgü olan yönetmenlerle yeni projeler üretmek istiyorlar. (Tarantino'nun yeni filmi Manson Ailesi Cinayetleri'nde Robbie'nin yer alacağına dair dedikodular için Robbie “Henüz net bir şey yok, ama onunla çalışmayı çok isterim” diye cevap veriyor.) 


MARGOT & TON YA: GERÇEK HAYAJ 


Buzun en meşhur karakteri, geçmişini ve fırtınalı hayatını, onu canlandıran yıldızla paylaşıyor ve yaşlanmadığını hepimize kanıtlıyor. 


Senaryo için yazar Steven Rogers ile anlaşıldığında şaşırdınız mı? 

Tonya: Aslında ilk etapta bana geldikleri için minnettar kaldım, fakat bunu yapamazdım. “Bunu tekrar yaşamak istemiyorum ve artık bir çocuğum var” demiştim. Menajerim Michael Rosenberg, bu filmin tüm bunları noktalamam için güzel bir fırsat olabileceğini söylemişti. 
Filmi izlemeden önce çok gergindim, ama izlemeye başladığımda, benimle alakalı bir fılm izlemiyor gibiydim. Sadece Margot'u izliyordum ve sonra kafama dank etti, “Aman Tanrım! Bu benim hikayem.” 


Çekimler başlamadan önce beraber öğle yemeğinde tanışmıştınız. İlk izlenimleriniz nelerdi? 

Margot: Hatırlar mısın bilmiyorum ama, paten konusunun ne kadar zor olduğundan bahsetmiştim. Ve sen de bana”Patenlerin yanında mı? Seni pistte eğitebilirim” demiştin. Ayrıca şöhretle genç yaşımda nasıl başa çıkabildiğimi sormuştun. Bunu çok şirin buldum. “Benim için endişelendiğine inanamıyorum" tarzında düşünmüşüm. 

Tonya: Onu gördüğüm an içimden, 
“Aman Tanrım, bu kız çok güzel. Şükürler olsun!" demiştim. Hayatımda çok fazla saygısızlıkla karşılaştığım için, ondan bana nezaketle davranmasını beklemiyordum. 
Yaşadığım şeylerin düşmanımın başına bile gelmesini istemem. 


Filmde favori ânınız varmı? 

Tonya: Tabii ki. Mesela o ânı tekrar edemeyişim. 

Margot: Hakimlere bağırdığım sahne mi? 
Tonya: Evet 

Margot: O kısmı tekrar etmeyi düşünmüyorum bile. Hakimlere “Suck my dick" diye bağırıyorum ve bu aslında günlük hayatta asla kullanmadığım şeylerden birisi. 

Tonya: Onlara tekrardan “Suck my dick” diye bağırmayı isterdim. 


RÖPORTAJ: HOLLYWOOD REPORTS OCAK SAYISINDAN ÇEVRİLMİŞTİR. 


Allison Janney'yi anneniz, Sebastian Stan'ıda eski kocanız Jeffolarak izliyoruz. Peki hayatınızdaki bu insanları ekrana aktarılmış şekilde izlemek nasıl bir duyguydu? 

Tonya: Sebastian'ın film içerisinde bağırdığı sahneyi ilk izlediğimde, o yıllara geri dönmeme neden oldu. Bunu çoğu sahnede yaşadım. Ancak Allison Janney, vay canına annemi bu kadar iyi ekrana aktaramazdı. Ve çok komikti. Annemin tek yapmadığı şey buz üstünde duman tüttürmekti. 

Margot: Evet, Steven'ın senaryoda en sevdiği şey de buydu. Diane (Harding'in antrenörü) Tonya'nın annesine “Buz üzerinde sigara içemezsin" diyor, o da “Çaktırma, fark ettirmeden içeceğim" diye cevap veriyor. 


Margot: Hiçbirimiz üçlü aksın zorlayıcı olabileceğini düşünmüyorduk. 

Tonya: Ben bir Amerikalıyım. Filmde izlemiyoruz fakat 1991 ABD Şampiyonasında bana 6.0 veren bir jüri vardı. Toplamda 5.9 almıştım, ancak bir tane 6.0'1m vardı. Jüri bütün ekibi toplayarak arka odaya geçti, bana neden başarısız olduğu halde Kristi Yamaguchi'yi birinci ilan edeceklerini anlatmaları gerekiyordu. Ben de kendimi sahneye attım. Güzel bir elbise kendimi müziğin ritmine bırakarak eğlen- 


meye başladım. 


Margot: Kendi kendime düşündüm, 1994'te yaşanan olaylar nedeniyle akademik kariyerinizin gölgede kalması büyük haksızlıktı. 

Tonya: Her şey 1991'de Jeff'ten ayrıldıktan sonra oldu. Kendime ait evim ve eşyalarım vardı fakat hepsi kırılmıştı. 
Margot: Evin soyulmuş gibi miydi? 
Tonya: Evimde her şey parçalanmıştı, kanepelerim ve su yatağımda bıçak izleri vardı. Su yatağım üst katta olduğu için alt kat sular altında kalmıştı. 

Margot: Bunu Jeff'in yaptığını mı düşünüyorsun? 

Tonya: Ah, kesinlikle Jeff'ti. 

Margot: Bu, fırtınalı ilişkilerin nasıl bir şey olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. 
Bizleri kötü muameleye tabii tutan birinin, bizleri travmaya sürükleyebileceğini çok iyi gösteriyor. 

Tonya: Bu, sıradan bir olaydı. 

Margot: Ve buna neredeyse alışmıştın. 
Tonya: Bana şişman ve çirkin olduğumu, onun için asla bir şey ifade etmediğimi söylemişti. 


Margot: Şimdi ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? 

Tonya: Çocuğumla ilgileniyorum, benim tüm işim o sayılır. Sonuçta bir anneyim. 
(Per Harding, filmde hayatının işleniyor olmasından ötürü filmin kârından 961 pay aldı. Şu sıralar peyzaj ve güverte bina çalışmaları yapıyor) 


Hala Paten kullanıyor musun? 
Tonya: Hem de her hafta. Evimden yaklaşık 50 dakika uzaklıkta bir pist mevcut. Bu beni canlı hissettiriyor. Paten kayarken eğer acı hissetmiyorsam, orada daha uzun süre kalabilirim. Zamanla üçlülerimi yapmaya tekrar geri döneceğim. İnanıyorum ki bir kere başardığımda eskisi gibi hissettirecek. 
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addonfield insanların çocuklarıyla güven TI içinde yaşadığı sakin,huzurlu bir 

Amerikan kasabasıdır. Burada herkes birbirini tanır ve güvenir. Eğer akşam için bir planınız varsa çocuğunuzu tanıdığınız birine, komşunuzun genç kızına emanet edebilirsiniz. Yabancılar bu kasabada pek de hoş karşılanmaz. Ancak işlerin ters gitmesi için her zaman bir yabancıya gerek yoktur. Pekala içimizden biri de oyun bozanlık edebilir. Tehlikenin kimden ve ne zaman geleceğini asla kestiremeyiz. Tıpkı 31 Ekim 1963'te Haddonfield'de yaşayan 17 yaşındaki Judith'in de kestiremediği gibi. 


Judith üç çocuklu Myers ailesinin en büyüğüydü. Güzel,dışa dönük ve yaşının da gereği olduğu üzere bir parçacık havalıydi. 
Ailesi evde olmadığı zamanlarda kardeşlerine 
bakmakla yükümlüydü. Bunlardan biri 6 
yaşındaki Micheal'dı. Micheal 19 Ekim 
1957 senesinde dünyaya gelmişti.Başlangıçta 
gayet normal olan bu çocuk altı yaşına girdiğinde bir takım mental sorunlar yaşamaya başlamış ve bunun neticesinde 1963 Nisan'ın- da sözlü iletişimi tamamen kesmişti. Ancak aile oğullarındaki bu sorunun daha büyük olaylara yol açabileceğini düşünmediğinden Micheal 
herhangi bir kliniğe yatırılmadı. 31 Ekim 1963 
Cadılar Bayramı gecesi Edith ve Ron Myers çifti küçük kızları Lauire ve Micheal'ı Judith'e emanet edip dışarı çıktılar. Micheal gündüz okuldaki kostüm partisine katılmış akşam da arkadaşlarıyla şeker toplamak için dışarı çıkmıştı.Parlak palyaço kostümünün içinde 


MMA MEN 


sevimli ve zararsız gözüküyordu. Abla Judith çoğu ergen gibi evde yalnız olmasını fırsat bilmiş ve erkek arkadaşını davet etmişti. Judith sevgilisi ile yaşadığı ateşli dakikalara kendini o kadar kaptırmıştı ki ne Micheal ne de Lauire umrundaydı. Bu esnada eve dönen Micheal ikisini birlikte gördü. İçi müthiş bir öfkeyle doldu. Mutfaktan büyük bir bıçak aldı. Saatin ilerlediğini farkeden erkek arkadaşı evden ayrılmıştı. Judith ayna karşısında çıplak bir halde şarkı söylüyordu. Micheal yavaş adımlarla,sessizce odaya girdi. Yüzünde palyaço maskesi vardı. Elindeki bıçağı ablasının vücuduna defalarca sapladı. İşi bitince bahçeye çıktı,orada öylece durup bekledi. Myers çifti eve döndüğünde hem onların hem de kasaba halkının hayatı tamamen değişti. Micheal Smith's Grove Akıl Hastanesi'ne kapatıldı ve 1978 Ekim'inde kaçmayı başarana kadar orada tutuldu. 


Mİ 
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Sinemayı az çok seven herkes bu meşhur açılış sahnesini hatırlar. John Carpenter bu filmi çektiğinde ismi yeni yeni duyulmaya başlayan bir yönetmendi. Ancak bufilmin elde ettiği başarı ile korku sinemasının duayenlerin- den biri haline geldi ve The Fog,The Thing gibi son derece başarılı filmlere imza attı. Oldukça düşük bir bütçe ile çekilen Halloween “Teen Slasher”türünün en önemli örneklerinden biridir. Türün ilk filmi olmamasına rağmen kendinden sonra gelen birçok gözetle-kes filmine örnek teşkil ettiği için son derece popülerdir. 


Film 1978 senesinde çekildiğinde 60'ların hippi çocukları artık birer ebeveyn haline gelmişti. Dolayısıyla da çocuklarının kendi geçtikleri uyuşturucu ve korunmasız seks batağına düşmeleri en büyük korkularından biriydi. Her türlü çılgınlığın mübah olduğu günlerden gelen bu aileler çocukları üzerinde 


baskıcı ve muhafazakar bir tutum sergiliyordu. 
Yetmişli yılların ikinci yarısı kargaşaların yerini geçici huzura bıraktığı aldatıcı bir dönemdi. 
Kendisine uğraşacak bir dert bulamayan insanoğlu bu dönemde aklını "sorumlu ebeveyn" olmak ile bozdu. Böyle söylenildiğinde kulağa gayet makul gelen bu iyi aile projesi aslında pek o kadar da masum değildi. 
Çoğu yetişkin gibi çiçek çocuklar da zamanında ne için mücadele ettiklerini unutmuş koruyucu ebeveyn rolünü üstlenmişlerdi. Kimse kontrolsüzlüğün doğuracağı sonuçları onlardan daha iyi bilemezdi. Üzerlerindeki bu baskı onları kuralcı birer ebeveyne dönüştürdü. 
Ancak onların da zamanında istediği gibi artık dünya daha özgür bir yere dönüşmüştü; gençler akla gelebilecek her türlü konuda son derece cüretkardı. Aileler ne kadar baskıcıysa gençler o kadar asileşiyordu. Dünün çiçek çocukları ile yeni nesil arasında kansız bir mücadele başlamıştı. Müzik ve moda dünyaları da yetmişlerin sonunda bir çılgınlığa doğru sürükleniyordu. Özellikle seksenli yıllarda modadan sinemaya her şey abartılıydı. Dünya hızla değişirken korku sineması da farklı bir yöne doğru kaymaya başladı. İlk önceleri konusunu antik canavarlardan alan tür yeni canavarlar yaratmaya başladı. Elbette bunların başında da insanoğlu geliyordu. Sonuçta bizler aç gözlü,şehvet düşkünü,kibirli birer yaratıktık ve dünyayı söz gelimi bir vampirin yapabilece- 


ceğinden çok daha hızlı şekilde tüketiyorduk. 
Norman Bates ile başlayan seri katil fikri halk tarafından çok sevilmekteydi. Psydho'nun cazibesi yetmişli yıllarda (hatta günümüzde) sürmeye devam etse de değişen sosyo-ekonomik şartlar ile birlikte revizyona uğramaktan kurtulamadı. Artık katil olmanın birinci şartı travmatik çocukluk geçirmek değildi. Sadece zevk için de birine saldırabilir veya öldürebilir-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Halloween işte böyle bir dönemde ortaya çıktı ve gençliğin tüm o umarsız tavırlarının altında ne kadar büyük travmalar gizli olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Tabii katilin seks yapan gençleri hedef alması da dönemin baskıcı ailelerine büyük bir fırsat sundu: "Bakın seks yaparsanız başınıza bu gelir." Korku filmlerinde sıkça duyduğumuz bu klişenin çıkış noktası da Halloween'dir. 


Serinin John Carpenter tarafından yönetilen ilk filminde seyirci Micheal Myers ile ilgili çok az bilgiye sahiptir. Altı yaşındayken birden bire 


cinnet geçirip ablasını öldürdüğünü biliriz ancak öncesinde başından geçenler ile ilgili neredeyse hiçbir fikrimiz yoktur. Devam filmlerinde bazı şeyler açıklığa kavuşturulsa da havada kalan pek çok şey olduğu aşikar. 
Micheal'ın ablasını öldürmeden altı ay önce konuşmayı bıraktığını biliyoruz. 
Mutizm olarak adlandırılan bu rahatsızlık erken yaşlarda görülür. Bu tip durumlarda çocuk ya konuşma üzerine aşırı kaygı göstermesi veya travmaya bağlı stres bozukluğu durumunda ortaya çıkmaktadır. Yaşadığı stres genetik bir bozukluktan kaynaklı olabileceği gibi taciz sonucu da filizlenebilir. Ömeğin;kekemelikten muzdarip bir çocuk dışlanma ve alay edilme korkusu ile sonunda tamamen konuşmayı bırakabilir. Bir diğer örnek ise evinde yahut yakın çevresinde tacize uğrayan çocuğun anlattıklarına kimsenin inanmayacağını düşünerek konuşmayı kesmesi olarak düşünülebilir. Micheal Myers'ın sessizliği seçmesinin altında yatan sebebi bilmemekle beraber her türlü seksüel yakınlığa gösterdiği aşırı reaksiyon geçmişinde bir travmanın izleri olduğuna dair ipuçları vermektedir. Myers'in kız kardeşi ve sevgilisini öpüşürken görmesiyle açığa çıkan öfke krizi ıslah evinde geçirdiği yıllar içinde yabanalara da yönelmiş ve eline geçen ilk fırsatta kaçarak cinayetlerine devam etmiştir. Seri boyunca Micheal'ın kalan aile üyelerini de tamamen ortadan kaldırmaya 


kararlı olduğunu görürüz. Bu âile içi şiddet/su- istimal ihtimalini akıllara getirmektedir.Ancak tüm bu noktalar usta yönetmen tarafından ucu açık olarak bırakılmıştır. Seyircinin duyduğu merak filme olan ilgiyi de arttırmıştır. 


Micheal Myers ile ilgili bir diğer muamma ölümsüz olup olmadığıdır. Serinin ilk filminde Dr. Loomis'in”“O bir insan değil” sözü hariç ölümsüzlüğe dair hiçbir emare yoktur. Ki doktor bu sözler ile gerçek bir ölümsüzlüğü değil insani duygulardan tamamen yoksun olduğunu vurgulamak istemiştir. Ancak ilk filmin sonunda doktorun bizzat kendisi tarafından defalarca vurulmasına rağmen ölmemiş,kaçmayı başarmıştır. Bu ölümsüzlük hali diğer filmlerde de devam etmiştir. Korku sinemasında alışa geldiğimiz ölümsüz karakterler genellikle doğaüstü güçlere sahip,lanetlenmiş kişilerdir. Ancak burada herhangi bir lanet söz konusu değil. Aynı şekilde Micheal'ın doğaüstü bir gücü de yoktur. 
Kurbanlarını öldürmek için sıradan silahlar kullanır ve onları avlarken sinsice yaklaşır. Her ne kadar yavaş hareket etse,koşarak kaçan kurbanlarını yürüyerek takip etse de bu onun ölümsüz olduğunu değil son derece soğukkanlı olduğunu gösterir. Buna rağmen yok edilemez. 
Devam filmlerinde bu duruma bir takım açıklamalar getirilmeye çalışılsa da hiçbiri yeterli olmamıştır. Ancak korku filmlerinde ticari kaygılar zaman zaman mantığın yahut sanatsal kaygıların önüne geçebilmektedir. 
Gişede başarı elde edebileceğine inanılan bir filmin sonunu yoruma açık bırakarak bir devam filminin sinyali verilir. Bunu her zaman bir mantık çerçevesine oturtmak mümkün olmasa dahi seyirci sevdiği bir karakteri yeniden izlemenin tadını çıkartır. 


Halloween'in bu denli tutulmasının bir diğer sebebi de insanların filmdeki genç kız karakterleri ile kurduğu empatidir. Myers üç genç kızın peşine düşer. Bunlar tipik lise öğrencileridir. Her okulda rastlayacağınız erkeklerin gözdesi,güzel ve cüretkar kız,kimse- den sözünü esirgemeyen,gözüpek ve asi kız, son olarak da utangaç ama çekici kız. Bu kızlar kusursuz ya da ulaşılmaz değillerdir. Herhangi birinin kuzeni,sınıf arkadaşı veya ablası gibi onlar da hata yapmaya açık sıradan insanlardır. 
Bakıcılıklarını üstlendikleri çocuklara karşı gösterdikleri sorumsuz tavır bizleri kızdırır. 
Ancak bir noktada bunu hoş karşılarız çünkü gençlik tam da böyle bir şeydir. Sorumsuzca 


davranabilir, hata yapıp başımızı derde sokabiliriz. Bu sebeple Myers'ın aamasızca öldürdüğü iki kız için üzülürüz. Yine de ironik olarak çoğumuz utangaç,efendi kızımız Laurie'nin hayatta kalmasını isteriz. Çünkü o örnek bir bireydir. “Final Kızı” kavramı ve pek çok klişe bu filmle beraber hayatımıza girmiştir. 
Artık biliriz ki seks yapan kızların hayatta kalma şansı yoktur. Sadece uslu kızlar filmin finalini görebilir. Onlarca slasher filmi bu noktadan yola çıkılarak çekilmiştir. 


Filmin bir diğer önemli karakteri Dr.Loomis'tir. 
On yıl süresince hastası olan bu kişinin nasıl bir canavar olduğunu en iyi o bilmektedir. Her ne kadar hiç diyalog kuramasa da hastasını gayet iyi analiz etmiştir. Micheal'ı tedavi edemediği için kendini ölümlerden sorumlu hissetmektedir. Bu sebeple doktor kimliğini bir kenara bırakıp peşine düşer. Herkesi tehlikenin büyüklüğü konusunda uyarmaya çalışır. Aslında Dr.Loomis film süresince bir anlatıcı niteliğindedir. Çünkü Micheal Myers karakteri maskenin arkasına gizlenmiştir. Film süresince bu karaktere ait tek birmimik görmeyiz (altı yaşı hariç). Konuşmadığı,herhangi bir sözel 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tepki de vermediği için aklından geçenlere, nasıl bir kişi olduğuna dair en ufak bir fikrimiz yoktur. Dr. Loomis burada hastasıyla ilgili bilgiler vererek bize ışık tutar. 


Halloween 1978 senesinde ilk kez seyirciyle buluştuğu günden bugüne kendi yıldızlarını yaratmış, korku sinemasına birçok yenilik getirmiştir. Hem John Carpenter hem Çığlık Kraliçesi lakabı ile günümüzde hala korku filmlerinin aranan oyuncularından biri sayılan Jamie Lee Curtis'i bu filmle yıldızlaşmışlardır. Geride bıraktığımız 2017 senesinde ise Halloween cephesinden gelen güzel haber serinin hayranlarını son derece memnun etti. 
Ekim 2018'de yeni bir Halloween filminin gösterime girmesi bekleniyor. Üstelik John Carpenter'ın executive prodüktör olarak desteklediği projede Jamie Lee Curtis de Laurie Strode olarak yer alıyor. Şimdilik filmle ilgili çok az detay belli oldu. Ancak seyircinin beklentisi oldukça yüksek.Yeni Halloween de çoğu devam filmi gibi çöp kategorisine mi girecek yoksa ezber bozup klasikler arasında mı anılacak hep beraber göreceğiz. 
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izleri pek uzak olmayan bir döneme götürmek istiyorum. Vhs kaset dönemine ve Zor 

yıllar olduğunu kabul etmeli. Hani sinemanın ve filmlerin ailece izlendiği kimsenin ses çıkartamadığı o güzel günlere götürmek. Bir ya da çok lüks olmasın ama belki de üç film kiralandığı videocuların önünde sıralar olduğu dönemlerdi. 
Herkes mutlu ancak halk tedirgindi. Neden mi? 
Sevdiği aktörün filmi değil, herkesin sevdiği aktörlerin filmleri erkenden tükenirdi. Bunlardan birisi sinema tarihinin en soğuk kanlı, en acımasız, bir o kadar da kendinden emin İntikam alan oyuncusu “Charles Bronson'du... 


VHS kaset döneminde kasetleri kapış kapış giden şimdi ki milyon dolarlık aktörlerden farkı olmayan nadide bir Sinema Oyuncusuydu. Genel- de kendi sorununu kendi yöntemiyle çözen polis 
rollerinde oynayan aktör Charles Bronson 1921 

Pennsylvania doğumlu olup asıl adı “Charles Dennis Buchinsky'dir. Babası Walter Buchinsky, Litvanyalı göçmen bir madenci. 
Bronson'ın annesi de Litvanyalı. Bu madenci ailesinin, bir tanesi küçük Charles olmak 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üzere tam 15 çocuğu oluyor. 


Charles Bronson filmlerini izleyince onun kadar iyi intikam alabilecek birini tanımayacaksınız... Charles Bronson tabii ki unutuldu. 
Charles Bronson desek kimse bilmez ama kendisi için zamanın Jason Statham'ı diyebiliriz.. Charles Bronson unutulacak bir aktör değildi ancak ölüm onu bizden 2003 yılında aldı. Son zamanlarında hastalığı medyadan gizlendi. 


Zaten Charles Bronson intikam filmlerini izleyince bilenler bilir 1980'li videokaset dönemine ışınlanacak ve hatta artık intikam filmleri size hiç bir anlam teşkil etmeyecek... 
Çünkü sinema evreninde en iyi intikamı alan kişi Charles Bronson'dur. 


Kendisi sinema tarihinin en fazla para kazanan aktörlerindendi. Herkesin parmakla gösterdiği, toplantılara balolara katıldığında herkesin sevgilisi olan iç dünyasını bilmediğimiz Bronson... Tabii ki sinemanın zirve- 


CHARLES 


İNTİKAM 


sine birden gelmemişti. Onu görmeye alıştığımız intikam filmlerinden ve bazen de silahından çok ayrı filmlerde görmüştük. 


“Machine Gun Kelly” Charles Bronson için çok farklıydı. İlk başrolünü sonunda kapan aktör büyük bir oyuncu olmayı yanına şansı alarak ilerliyor ve durmayacağa benziyordu. Aslında oyuncu 1951 yılından beri figüranlık yaparak çok farklı filmlerde baş göstermiş ve keşfedilmesi diğer büyük aktörlerin yanında sönük bir başlangıca kadar sürekli olmamıştı. Bronson filmlerden çok sanırım o devire göre televizyona daha çok çıkma telaşı ile adını duymadığımız zamanın en iyi dizilerinde televizyona çıkıyordu. 
Hem bir madenci oğlu olarak fakirlik ile mücadelesinin kazancını belki de kimsenin bilmediği ama parası iyi olan aktörlükte bulabilirdi. Zaten eminim ki kendisi de bu kadar dizi ve filmden sonra geldiği yeri pek sevmiştir. 
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DİZİ VE SİNEMA EKSENİ 


Herkesin sevdiği ve dikkatini ona verdiği filme yavaş yavaş gelelim. 1960'da Yedi Samuray filminin Amerikan sürümü olan Muhteşem Yedili filminde rol aldı. Charles Bronson'un hani pembe kazağı ile odun keserken keşfedildiği sahne desek yanlış olmaz. Ekibi toplamak hiç bu kadar güzel olmamıştı. Bu filme kadar on sayısına yakın film ve dizide oynamıştır. Bence de artık büyük bir aktör yeterince beklemiş üst sıralara doğru kendinden emin şekilde ilerleyişi başlamıştı. Tüm zamanların en çok seyredilen korku dizisi Alacakaranlık'da 1961 yılında oynamıştır. O zamanlardan yüzüne bir sinir bir vakur bakış geldiğini anlayabiliyoruz. Yüz hatları artık vücut hatları gibi çok sert duruyordu. Bu senenin sonuna doğru da “Alfred Hitchcock Presents” adlı yapım da yılım sonlarına doğru bitiyordu. Orada da aranılan isim olmayı başarmıştı. Bu yıllarda Elvis Presley ile Altın Yumruk filminde de oynadı. İnsanın kendini geliştirmesi için ne var ne yoksa hepsini sinema kültürünü emin adımlarla öğrendi. 


BÜYÜK ROLLERİN ÜSTESİNDEN GELİYOR 


Peki, size filintalı bir başlangıç, harika bir giriş yaptı dersem şaşırmazsınız. Danny Tunnel King' karakteri ile yıldızlar topluluğunun yer aldığı “Büyük Firar'The Great Escape'de rol aldı. Bu filmde ki aktörlere gelin birlikte bakalım. Gerçek hayatta da Motorlara düşkün olan yakışıklı oyuncu Steve Mcgueen, James Garner, James Coburn vs tam bir yıldız ocağı. Herkes sinema kıdemlisiydi. Bu başarıda sadece kamptan kaçan tünel kazan kişilerin başında olan bir adam değil, bir ekip çalışması yatıyordu. Bu kadar film ve dizi macerasına birde pek bilinmeyen herkesin evinde müziği ile gaza geldiği'Bonanza'dizisi vardı. 
Harry Starr ile dizide tutundu ve diğer rollere de devam etti. Bu sırada İtalya ve Fransa gibi ülkelerin defilm tekliflerini kabul etmekten çekinmedi. 
Bana sorsanız kim işini bu dünyada seviyor diye? 
Direk Charles Bronson derdim. Çünkü her kaliteli ve anlamlı yapımda rolleri ile izleyicisini mutlu eden bir adam olarak takdirimi kazanmıştır. 

"The Dirty Dozen / Kirli Düzine" filminde sıcak su olmadan soğuk su ile tıraş olmak istemeyen Joseph Wladislaw rolü ile askerlerin başında geliyordu. . Bu filmin ikincisi o kadar tutmadı ama kuralcı asker dediğim Lee Marvin ile yine karşılaşacaklardı. Bu kadroda göz çarpan isimlerden birisi de Donald Sutherland'dı. Ünlü Kaçak dizisini izlemişsinizdir. Bir zamanlar en moda dizilerdendi. 
Bronson bu dizide de kendine yer bulmuş, kendini 


izlettirmiş. Alain Delon efsanesi ile filmler çevirmeyi de yapımcılar unutmamış. Bu iki aktör oynayacak ve sinemalar boş kalacak. İmkânsız! 


Sinema mucizevi, Harmonica karakteri ise apayrı. Akıllarda Bir Zamanlar Batıda filmi en güzel düello sahnesi olarak yer etti. 

İstasyon için kaç can feda edilebilir? Konusunu iyi işleyip intikamın dozunu bu filmden arttırmaya, izleyiciyi alıştırmaya başlamıştı. 


DEATH WISH EFSANESİ VE GÜZEL YILLAR 


“Yağmurla Gelen Adam, Kırmızı Güneş, Chatos Land”filmlerinin ardından, sinemada defalarca taklit edilmeye çalışılsada yanına yaklaşılamayan önemli klasik “The Mechanic” filmi geldi. Yanına aldığı eğittiği kişinin nasıl bir kiralık katile dönüştüğünü gördük. Vince Majestyk'de hırçın bir adam olarak tanıdık. 


Death Wish efsanesi ülkemiz de en çok ismi değiştirilen filmiydi. Belki de onu unutulmaz yapan intikamın dibine vurulan bir efsaneyi bizlere izlettirdi. Bu seri olarak devam etti ve aynı başarıyı defalarca izleyicisine sundu. Ülkemizde ve şu an sinema sektöründe taklitleri anlamsızca yapılmaya seyirci çalışarak aslını yaşatıyorlar. 


TÜRKİYE'DE “PARALI ASKERLER” FİLMİ 


Burada herkesin dediği gibi kendi sorununu kendi yöntemiyle çözen polis veya dava adamı olarak karşımıza çıkıyor. Adaleti kendi elleri ile sağlayıp, adaletsizliğe dur deyiş tarzına destek veriyorduk. Charles Bronson'ın video öneminde ki hayran kitlesi Amerika'yı, hatta Avrupa'yı aşmıştı. Asyadan gelen tekliflere de sıcak bakıyordu. Asya'ya geçmediği yıllarda “Paralı Askerler "filmi ile Türkiye'de Fikret Hakan, Tony Curtis, Salih Güney ile aynı birlikte oynadı. Rahmetli Fikret Hakan' bir röportajın da Charles Bronson'u “kasıntı” olarak lanse etmişti. 

SON DÖNEMLER 


Video için çekilen son yapımlarından üç tanesi de serileşmişti. Family of Cops ömrünün son yıllarında seriye bağlanmasının nedeni Charles Bronson'un çok sevilmesi ve yaşına göre efsaneleşmesiydi. Herkes saygı gösteriyordu. 
Ailesinden yaşadığı kayıplar onu bu mücadelesinden, Sinemadan ayırmamıştı. Hergün intikam aksiyon dolu filmler görebiliriz. 


Konuya biraz döndürecek olursam, Mekanik filmi harikaydı. Böyle sinsi, kurnaz, tufaya düşürülmeyecek bir adam profili çiziyordu. Art olarak bakılırsa çekim kalitesi bile filmi övmeye değer. 
“Charles Bronson yakışıklı mı?” sorusunu bir yana bırakıp”Bronson ne kadar vakur?” sorusunu sorarım. Filmlerinde son dönemlerde giydiği kıyafetler dışında jilet gibi, tam bir moda ikonu gibi durduğunu göreceksiniz. Mekanik filminde ise giyim tarzını gören ve aynı stili uygulamayan sanırım yoktu. 


Halen özellikle sakladığım bir Charles Bronson Vhs Kasedi bulunuyor. Bu kaset benim Için çok önemli. 4-5 yaşlarında soğuk bir akşam arka arkaya videoda izleyip durmuştum. Filmin adı Murpy'in Kanunları! Hani gençkızın dükkâna girmesi ile kovalamaca olmuş ve Bronson Havaya ateşetmişti. İçinde iftira,asansör ve bir katilin olduğu film. Charles Bronson'un kendini aştığı ve sevgimi büyük ölçüde kazanan film. Ne enfes ne heyecanlı filmdir. 


Charles Bronson filmlerinde gece çekimlerinde hep bir sessizlik, hep buhranlı geceler vardır. Arka sokaklar çok tehlikelidir ve o kendinden ayet emindir. Zaten intikamını alırken kurduğu planlar onu seçici yapar. Bıyık ve gür saçları ile kendi stilini de uygulamıştır. Son zamanların da dahi bu tarzını koruyordu. 


Charles Bronson filmlerini izleyince yeni çekilen filmlerde o duyguyu aradığım için 


mutsuz oluyorum. Kendisine silah çevrili iken dikkati dağılan çete liderine bazuka ile tuzbuz etmesinde ki sıcak ve heyecan verici duygu hiçbir yerde olamadı. Charles Bronson filmlerini yeniden çekmek de ayrıca çok anlamsız. 
Çekiliş dönemine göre kusursuz filmleri ısıtıp seyirci önüne koymak da anlamsız. 


2003 yılında bizleri bırakıp gittin büyük üstad, 
ölümünden sonra çok şey yazıldı çizildi. Sen insanlara göre son zamanlarında bitmiş biriyken Türk izleyicisi için her zaman genç kuşaklara örnek oldun. Kovboy filmlerin, intikam filmlerin ve ara ara korkutan Vincent Price'nin sadık mumya evi koruyucusu olarak gördük. 


Seni çok özledik Charles Bronson... Rahat uyuman dileği ile.. 
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SAVAŞINA HAZIR MISINIZ? 


HAA Aİ 


7 vet, arkadaşlar Disney Netflix'e karşı 
KE saldırıya geçti ve bu savaşın sonu ALA sinemayı da değiştirecek gibide gözüküyor. 


Çoğu insana Walt Disney denince ilk akla gelen sevimli çizgi filmleri ve dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış olan eğlence parklarıdır. 
Ama Disney sadece Mickey Mouse'dan ibaret değil. Dünya eğlence sektöründe olan en büyük firmalardan biri. Zaten hali hazırda güçlü bir medya imparatorluğu olan ve portföyünde Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Hollywood Pictures, Miramax Films, Pixar Animation Studios, Marvel Pictures, Lucasfilm gibi firmalara sahip olan Micky Mouse gurubu yani Disney bir başka 
medya devi olan 21st Century Fox'u 53 
milyar dolara satın alarak Amerika'daki sinema sektörünün 9050 sinede sahip oldu. Bu bir bakıma kartelleşme durumunu da beraberinde getiriyor. Bu alımla birlikte TV dünyası da karışacak gibi gözüküyor. Çeşitli kablolu yayın kanalları ve İngiliz Sky Gurubu da Disney'e geçiyor. Portföyünde ESPN spor kanalı ile ABC TVzaten mevcut olan Disney, TV dünyasında da hatırı sayılır bir konuma geldi diye biliriz. 
Böylece büyük bir fılm ve TV arşivine de kavuştuğunu görüyoruz. 


bi v 


Asıl soru şimdi geliyor! 53 Milyar dolar gibi bir rakama Disney niye 21st Century Fox'u satın aldı. Bu kadar yüksek bir meblağ durup dururken niye harcanıyor? 


İşte asıl soru burada gizli. 


Birçok kişi Disney'in Marvel Stüdyoları satın almadan önce satılmış olan X-Men film haklarını geri almak için yaptığını iddia etse de bu yanlış. Bu, zaten Marvel Stüdyo ile dünyanın parasını kazanan Disney'in yaratmış olduğu sinematik evren için zorunlu olmayan bir hareket olurdu. Diğer yandan bı, tüm Marvel hayranlarının ve benim de sevinerek görmek isteyeceğim bir hareket oldu.Hangi hareket mi? 
Tabii ki X-Men Evreni'nin artık Marvel Sinematik Evrenine katılacak olması. 


Asıl hedef Fox'un sahip olduğu gerçek zamanlı veri akışı ile internet üzerinden yayın yapan “HULU” şirketinin çoğunluk hisseleri. 


Peki, bu şirket niçin önemli? 
Cevap; Disney'in ne kadarda üst düzey bir 


içeriğe sahip olsa da, bu içerikleri insanlara yani paralı müşterilere doğrudan eriştireceği bir 


LA 


platformuna sahip olmamasında yatıyor. 
Disney şimdiye kadar bu tarz platform sahibi firmalara muhtaçtı. Bunlardan bir tanesi de NETFLİX firmasıydı. İşte bu durumu değiştirmek isteyen Disney 21st Century Fox'u satın alarak hem film ve Tv içeriğini geliştirerek hemde ABD'de 12 milyondan fazla aboneye sahip olan “HULU” şirketine de sahip oluyor. 
HULU şirketi de zaten kendi ürettiği başarılı "Handmaid's Tale" dizisi gibi diziler sayesinde gün geçtikçe abone sayısını geliştirmeyi başarıyordu. Böylece Disney hep hayal kurduğu spor içerikleri de dahil olmak üzere streaming platformu (gerçekzamanlı veri akışı) üzerinden paralı müşterilere direk ulaşabilecekti. Bu alımı gerçekleştirmeden önce beraber çalıştıkları NETFLIX'le 2019 senesinde bitecek olan film içerik anlaşmalarını uzatmayacaklarını zaten bildirmişlerdi. Böylece Disney sadece kendi streaming imparatorluğunu kurmakla kalmayacak NETFLİX firmasını da zayıflatmış olacak. İşte bu yüzden NETFLIXe milyar dolarlık bir saldırı mevcut diye biliriz. 


Peki NETFLIX'de durum nedir? 


NETFLİX ise hali hazırda az tanınmış marka içeriğine sahip olsa da kendi platformundan 


platformundan dünya üzerinde 100 
milyondan fazla abone kitlesine sahip bir durumda. Gün geçtikçe de abone sayısını artırdığı da bir gerçek. Netflix yatırımcıları ise Disney-Fox anlaşmasının ifade ettiği bu duruma burun kıvırıyor gibi görünüyor. Zira açıklamanın ardından Netflix'in hisseleri 902.37 oranında artış kaydederek hisselerin tanesi 192 dolara ulaştı. Netflix hisseleri sene başından bu yana yüzde 57'lik bir yükseliş de gösterdi. Dünya çapında hizmet vermeye başlamasıyla yatırımcılar da haklı olarak şirketin halihazırdaki güçlü rekabet avantajı ve uluslararası büyüme fırsatına inanıyorlar. 


Netflix küresel çapta her ne kadar rekabet avantajına sahip olsa da, gelirinin en önemli payını Kuzey Amerika pazarından elde ediyor. Ve bu pazarda Amazon Video şirketi de önemli rakipleri arasında kendini gösteriyor. “Lord of The Rings” gibi büyük bir izleyici kitlesine hitap eden yapımı kataloğuna ekleyen Amazon, gelecek yıllarda Netflix'i zorlayacağının sinyalini veriyor. Öte yandan, şimdilik 12 ülkede faaliyet gösteren Amazon'un gittiği ülkelere akış da dahil olmak üzere hizmetlerini götürdüğü biliniyor. Yakın zamanda Türkiye piyasasına da gireceklerini duyurmuşlardı. 
Ancak yine de söylemek gerekir ki Amazon şimdilik küresel çapta Netflix'i etkileyebilecek bir güç değil. 


Netflix'i zorlayacak asıl mesele Disney. 
Zira Walt Diney Co/nun Netflixten “Daredevil” Jessica Jones” “The Defenders” “Luke Cage” gibi Marvel hitlerinin yanı sıra, “How to Get Away With a Murder” “Designated Survivor” gibi popüler ABC dizilerinin ve gişe rekortmeni birçok filmin platformdan çekecek olması üzerine Netflix yöneticileri nin de önlem olarak yıldız oyuncularla yüksek bütçeli projeler gerçekleştirmeye başlamadıklarını görebiliyoruz. 
Geçtiğimiz Temmuz ayında 100 milyon abone barajını aşan Netflix, 2018 yılında orijinal içeriklere yoğunlaşacağını açıkladı. 
Bunlardan ilki 100 milyon dolarlık fantastik fılm Bright ve başrolde Will Smith. Orijinal içerikler sayesinde hızla abone kazanan Netflix, önümüzdeki yıl 30 yeni Anime serisi ve 80 orijinal fılm ile karşımıza çıkacağını da duyurdu. Ve bu duyuru ardından fılm ve televizyon serileri için harcayacağı miktarı 


da açıklayan Netflix baskıcı ve muhafazakar bir tutum sergiliyordu. uzun vade de orijinal TV vefilm içerikleri için toplamda 8 milyar dolar harcayacağını da açıkladı. 8 milyar dolarlık orijinal içerik yatırımı ile içerik kütüphanesinin yüzde 50$sini orijinal içeriklerden oluşmasını hedefliyor. İlk etapta 2018 yılında orijinal içerikler için ayrılan bütçe 1 milyar dolar civarında gözüküyor. 2017 yılının 3. çeyrek finansal sonuçlarını da açıklayan Netflix, 2.99 
milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Yani bütçe konusunda şimdilik sıkıntı çekmediği de belli oldu. Bu sayede abone sayısını ciddi oranda artıran Netflix, kazanılan uluslararası aboneleri büyük oranda orijinal içeriklere borçlu olduğu da belli oluyor. Açıklanan rakamlara göre şirket, 3. çeyrek boyunca toplamda 5.3 milyon yeni abone kazandı. Bu abonelerin 4.45 milyonu uluslararası aboneyken geri kalan abone ise ABD'den 
geliyor. Ülkemizde de faaliyet gösteren ve 2018 
yılında ilk yerli orijinal dizisini beğeniye suna- 


sunacak olan Netflix gelecek adına da oldukça umutlu. Yılın 4. çeyreğiyle ilgili tahminlerini de açıklayan şirket, önümüzdeki çeyrekte uluslararası 5.05 milyon, ABD'den ise 1.25 milyon yeni abone kazanmayı hedefliyor. 


Bu planla NETFLİX Disney tarafından gelecek olan tehditleri bertaraf etmeye çalışacak gibi gözüküyor. 


Tabi Disney için planların tutup tutmayacağı ve bu konuda çok geç mi kaldıklarını zaman ve streaming platformu (gerçek zamanlı veri akışı)kullanıcılarının paralel olarak çeşitli akış servislerine abone olmaya istekli olup olmayacakları gösterecektir. 


Bense gelecek olan bu büyük savaşa kendimi hazırlamak adına hem zaman hem de bütçe 


ayırmakla meşgul olacağım... 


Yasizne yapacaksınız? 


TÜM İHTİŞAMIYLA ŞİMDİ NETFLİX 'TE 


NETFLIX ORİJİNAL DİZİSİ 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oldan geçen birine “Favori yönetmeniniz 

kim?”desek her on kişiden yedisi 

Spielberg'ü söyler. Çünkü özgün ve dikkat çeken senaryoların ardında daima kendisi yer almıştır. Senaryolarında aradığı en önemli özellik şüphesiz dikkat çekici olması. 
Yeni filminde de bu özelliğini devam ettiriyor ve geçmişte yaşanmış bir olayı bizlere kendi tarzıyla anlatma yoluna gidiyor. 


The Post, 1971 yılında Washington Post gazetesinin basın özgürlüğü ve toplumda cinsel kimlik eşitliğini savunması üzerine Pentagon'un harekete geçmesini konu ediniyor. Yapımcı stüdyo koltuğunda ise yakın zamanda Disney tarafından satıl alınan 20th. 
Centruy Fox'u görüyoruz. 


Aslında 2018 Spielberg'ün yılı olacak desek yanlış söylemeyiz. Çünkü The Post ile ödül sezonuna giriş yaparken, ilerleyen zamanlarda tüm seyircinin dört gözle beklediği Ready Player One gösterime girecek. Bu film de yılın en iddialı duruşunu sergileyecektir. Şöyle ki, Arif V 216 da bile bol göndermelere şaşırıp mutlu olan seyirci kitlesi olarak, Ready Player One'ın içerisine gizlenen göndermeler ile kendimizden geçeceğizdir. Neyse. ... 


The Post, Liz Hannah tarafından kaleme alınan ve Ready Player One ile aynı anda yapıma Amy Pascal'ın karşısına çıkan bir senaryoya sahip. Kendisi bu konuda şunları söylüyor: “Beverly Hillsdeki Dört Sezon Otelinde bir panele katıldığım sırada ilk 


taslağını okumuştum ve bunun zamanlamasına inanamamıştım. Hikayenin bekleyerek 2-3 yıl sonra değil, bir an önce hayata geçirilerek cevaplarını bulması gerekiyordu. Film yaparken daima bir motivasyona ihtiyacım vardır ve bu senaryoda motivasyonu fazlasıyla bulmuştum.” 


Hikaye, Amerikan gazetesinin ilk kadın yayıncısı Katharine Graham (Meryl Streep) ile editör Ben Bradlee'nin (Tom Hanks) Pentagon belgelerinin peşinde düşüşlerinde ortaya çıkan ortaklığa odaklanıyor. Pentagonun sakladığı bu belgelerde ABD hükümetinin Vietnam'da gizli kapaklı işler çevirdiğinin kanıtları yer almaktadır. 


Dönemin Nixon hükümeti, Post ve New York Times gibi gazetelerin bu belgeleri araştırarak halka gerçekleri sunması üzerine bazı engellemeler ortaya çıkarıyor. Film ise, bu engellemeler ışığında yaşanan dramı seyirciye sunma peşinde. 


Spielberg senaryoya odaklandığı kadar film için oyuncu seçimlerinde de özenli davranmayı seçmiş. Tiyatro, sinema ve TV oyuncuları arasından seçtiği isimlerden bazıları, Tom Hanks, Meryl Streep, Alison Brie, Carrie Coon, David Cross, Bruce Greenwood, Bradley Whitford. ... 


Film hakkında konuşan Spielberg, “Filmin insanları gerçeği aramaya teşvik edeceğini umuyoruz. Basılı gazeteler zamanla antika değeri taşırken, bugün yerini dijital platformlara bırakıyor. Ve bilgi asla eskimez. Daima orada seni bekler" diyor. 


Başrolde izlediğimiz Tom Hanks ile yönetmen Spielberg, The Post ile birlikte beşinci kez yan yana gelmiş olacak. Ve ne şaşırtıcıdır ki Streep ve Hanks uzun yıllardır tanışıyor olsalar da daha önce hiç beraber oynamadılar. The Post bu açıdan ikisi için de, biz seyirciler içinde önemli bir yere sahip oluyor. 
Konu ile ilgili Hanks, “Herzaman onunla çalışmak istemişimdir, fakat bir türlü fırsat olmadı. Bu proje bana geldiğinde Katharine Graham rolü için ilk aklıma gelen Meryl Streep'ti. Bu rolü ondan daha iyi oynayacak kimse olamazdı" diyerek Streep ile olan dostluğunu pekiştiriyor. 


Streep ise şunları söylüyor: “Daha önce Spielberg ile çalışmamıştım. O inanılmaz bir film yapımcısı. Filmi nasıl aktaracağını sezgisel olarak belirleyen biriyle daha önce hiç çalışmadım. Bu yüzden çekimlere katıl- 


mak çok heyecan vericiydi. Çekimlerde prova yaptırmıyor, buda benim için ürkütücü ve düzen bozucu oluyor. Tom onunla uzun süredir çalıştığı için her şeyi biliyordu, her şeye hazırlıklıydı ve beni rahatlatmaya çalışıyordu. Bu gerçekten eğlenceli bir deneyim oldu.” 


Hanks ve Streep'in kendi filmine ilk kez bir araya gelmesine sevinen Spielberg, “Böylece sonunda bir arada oynayabilecekleri bir yapımda buluştular. Bu iki büyük oyuncu- nun başında yönetmen olarak yer almam beni çok mutlu etti. Biliyorsunuz çok sayıda kadın iş arkadaşım oldu. Amblin'den itibaren uzun süredir beraber çalıştığım Kathleen Kennedy'den başladım ve ardından yaklaşık 12 yıl DreramWorks'ü idare ettim. Sonrasında yedi yıl Stacey Snider'la birlikte şirketleri işletmeye başladık. Ve artık yeni bir kadın ortak 


arayışındayım. Malum, uzun yıllar bu işi devam ettiremeyeceğim. Güçlü bir anneye sahiptim, ondan yönetim konusunda çok şey öğrendim. Kadınların herzaman bir ambiyans yaratmakta daha başarılı olduklarını gördüm" diyor. 


Spielberg aslında ezelden beridir çizgisinin ne yönde devam etmesi gerektiğini, neler başarması gerektiğini çok iyi bilen bir yönetmen. Bundan ötürü de 3 Oscar, 3 Altın Küre, 4 Emmy ve 180'e yakın farklı ödülü evinde barındırmayı başarıyor. 1952 yılında çektiği ilk filmi Cecil B. DeMille'den bu yana sinematografisinde çizgisini devam ettiren bolca yapım biriktirdi. 


“Evde kendi kendime filmler çekiyordum. Ortalığı dağıtıyor, bahçede maytaplarla birlikte bir şeyleri havaya uçurarak filmleri yakalıyordum. Neyse ki anla- 


yışlı bir ailem vardı da bu yaramaz tavrımdan beni vazgeçirmeyi başardılar” diyerek kendisinin film serüvenine nasıl başladığını bizlere dile getiriyor. İlk amatör filmini 12 yaşındayken çekmişti. Uzun metrajlı ilk filmini ise 16 yaşında kayda alarak USC Film Okulu'na başvuruda bulundu ancak üç kez reddedildi. Ardından Long Beach eyaletine giderek burada devam etmeyi seçti fakat kısa süre sonra lisans düzeyine gelmeden ayrılmaya karar verdi. Bu konuda yaptığı açıklamalarda “Eğer USC'ye gitmiş olsaydım yönetmenlik yerine şu an George Lucas'ın ışıkçısı olmuş olurdum. Rekabetsiz bir ortam seçmem daha iyi oldu" diyor. 


Ardından 23 yaşında Atlanta Film Festivalinde gösterimi yapılan Amblin adlı kısa filmi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ve sonrasında kendisinin farkına varan Universal Stüdyoları ile anlaşma imzalayarak onlar adına 


Night Gallery ve Columbo'yu yönetmeye başlıyor. Bunların ardından bir diğer TV filmi Dune, The Sugarland Express ve ilk büyük çıkışını yakalayacağı Jaws ile artık kariyerinde sağlam adımlar atmaya başlıyor. 


Kendisinin parladığı dönemlerde sinemanın diğer yıldız yönetmenleri, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, George Lucas ve Brian De Palma da büyük çıkışlarını yapmaya başlamıştı. Artık Hollywood yıllarca konuşulacak isimleri bağrına basıyordu. Tüm bu yönetmenler 50 yıldan fazla süredir arkadaş kalarak Hollywood'a yön vermeyi başardılar. 


Bu arkadaşlık hakkında Spielberg, “Bizler sadece fılm yapmak ve sevdiğimiz hikayeleri anlatmak istiyorduk. Fakat kimsenin bizi destekleyerek bunlara imkan sağlayacağını düşünmemiştik. Francis, The Godfatherile büyük başarıyı yakalamıştı. 


Oandan itibaren bizim vaftiz babamız oldu ve T6mm filmler çevirmemiz için bize hırs aşılamaya başladı. Francis hepimizin akıl hocası sayılırdı. Bu kadar başarılı işler çıkaracağımız da beklenmedik bir şeydi. 
Eğer film çekmeye, hikayeler anlatmaya devam edersek hayatımızın geri kalanında memnun yaşayabilirdik. İçimizde en şaşırtıcı şey ise George, Brian ile birlikte 
1968 bir araya gelişimiz oldu. Bunların 
tamamını uzun zaman önce yaşamıştık ama hala arkadaş kalmayı devam ettirebiliyoruz.” cümlelerini kullanıyor. 


LL İm 


Deneyimli yönetmenimiz şu sıralar The Post'un tanıtım ayağını yürütmekle meşgul. 
Film vizyona girdikten sonra ise kendisini bekleyen yığınla proje mevcut. Ready Player One neredeyse bitmiş durum. Bu film için artık endişeleneceği pek bir şey kalmadı. Zaten seyircinin de beklentisi artarak filmi dört gözle bekler vaziyete geldi. Asıl koşturmaca bu filmin ardından başlıyor. Öncelikle sırada“The Kidnapping of Edgardo Mortara”filmi var. 
Peşine uzun süredir beklenen Indiana Jones devam filmi gelecek. Filmin hem yapımalığını hem de yönetmenliğini üstlendiğini biliyoruz. 
Daha sonra ise West Side Story”nin yeni 
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uyarlamasını ekranlara taşıyacak. Kendisi 15 
yıldır bu filmin haklarını almak için koşturduğu için en fazla özeni buna vereceğine şüphemiz yok. 


Bu noktada bizleri ilgilendiren asıl güzel yan, çalışacağı ekibin sürekliliği. Kendisi tüm bu projelerinde yazar Michael Kahn, görüntü yönetmeni Janusz Kaminski ve besteci John Williams'la yoluna devam edeceğini duyurmuş oldu. 


Bu durum hakkında Spielberg, “Kariyerim boyunca ekip yönünden kutsanmış biriyim ve hayatım boyunca aynı insanlarla çalışarak onlara sadık kalmaya çalışıyorum. 
Michael Kahn, Cose Encounters'ten beri herfilmde benimle birlikte sayılır. John Williams, The Post'ta dahil tüm filmlerimin müziklerinde benimleydi. Ve Janus Kaminski Schindler'in Listesinden itibaren beraberçalışmaya başladık. Onu aslında evde TV izlerken keşfettim. Bir gece öylesine TV ye bakarken kendisinin Wildflower filmine denk geldim. Bu ilişkimizin başlangıcı sayılırdı. Diane Keaton ile beraber yaptığı bu filmi izledikten sonra kendisiyle Schindler'in Listesi için anlaşmaya vardım. 
Geçmişte Vilmos Zsigmond, Allen Daviau ve Mikael Salomon gibi görüntü yönetmenleriyle çalışmıştım ama daha önce en iyi dostum olacak kişiyle çalışma tecrübesini hiçyaşamamıştım. Janus bir hikayeyi ışık yardımıyla en iyi şekilde anlatmanın yolunu herzaman bulabiliyor. Ben de bu konuyu ona bırakıyorum. Filmin renk döngüsüne kendisi karar veriyor. Örneğin Lincoln'ü çekeceğimiz sırada renk tonlamasına kendisi karar vermişti. Janus ile bolca risk alıyordum ama her şey çok iyi ilerliyordu"diyor. 
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Yönetmen Francis Lawrence, Açlık Oyunları serisinin ardından tekrar Jennifer Lawrence ortaklığıyla karşımızda yer almaya hazırlanıyor. 
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4 
| ilm, Rus gizli servisinde "serçe" adlı casus olma yolunda ilerleyen Dominika Egorova'nın hikayesini bizlere anlatıyor. 


Dominika vücudunu silah gibi kullanmayı öğrenmiştir fakat aynı zamanda benlik duygusunu korumak için de mücadele vermektedir. Haksız bir sistem içerisinde yer alan Dominika, 

gizli servis programının en güçlü varlığı haline gelir. İlk hedefi ise, ClA görevlisi Nate Nash'dir (Joel Edgerton). Bu ikilinin ülkelerini tehdit eden unsurlarla mücadelesi, pek çok sorunu bera- 
— berinde getirir. Film eski CA ajanı Jason Matthews'in 2013 
© yılında kalema aldığı aynı isimli romanından uyarlanmış du-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Red Sparrow, aslında eski bir CIA yöneticisi olan Jason Matthews'in romanından uyarlama. Sence hikaye gerçek bir ajan tecrübesini yansıtıyor mu? 
Jason'ın CIA deneyimleri hakkında detaylı bilgiye sahip değilim fakat onunla geçirdiğim akşam yemeğinde gerçekten büyüleyici bir adam olduğunu söyleyebilirim! Onun ve karısının aktif CIA ala olduğu ve dünyayı beraber dolaştıkları doğru. Bir süre Ro- a. da've Budapeşte'de çekimler gerçekleştirdik. 80'li yıllara ait 5x delide hikayeler anlatıyorlar. 
Yi v “Film, Rusya ile diğer devletler arasında gerilim dolu bir ie dönemde vizyona geliyor. Çekimlerde hiç bunu düşünmüş müydün? 
“7 Aslında bu çok ilginç. Senaryoyu okuduğumda ona aşık oldum, Z çünkü filmdeki kızın öyküsünü çok sevdim. Karaktere, ikilemler- 
-ine ve bu ikilemleri nasıl ele aldığına hayran kaldım. Karakter d “ odaklı filmlerde oynuyorum ve beni bu filme çeken de buydu. 
£ 5 > Projeye başladığımızda soğuk savaş olayları gündemde değildi. 
“Bu, haliyle şu an haberlerde yayınlanan bir durum değil. Fakat tuhaftır ki, senaryonun geliştirilmesi ve filmin hazırlıkları sürecinde, Trump ile Rusya arasında sert rüzgarlar esmeye başladı. 
Olaylar tekrar alevlenmişti. Lakin bu filmin bir siyasi film olmadığını özellikle söyleyebilirim. Bu, bir karakterin başından geçenlere ait bir film. 


Filme hazırlanırken hangi yolları izlediniz? 

Bir sürü casus temalı film izledim. Çokça araştırma yapıyorum, fotoğraflara bakıyorum, filmlerden etkileniyorum ve bolca bale belgeseli izlemeye çalışıyorum. Bence bu, çok yönlü bir casus filmi. Şu ana kadar Tinker Tailor'dan Bourne serisine kadar pek çok casus filmini izledim fakat hiçbirinin bizimle alakası yoktu. 
Çünkü onlardan farklı karakterlere sahibiz. Mesela Nikita tarzı filmlere daha yakınız. Orada tek bir karaktere odaklanılmış öykü mevcuttu. Bizim filmimizde Red Sparrow ile alakalı. Siyaset veya diğer olaylarla alakası yok. 


Baleden bahsettiniz, belli ki başrolümüz bale ile ilgileniyor. Peki Jennifer Lawrence'ın bale eğitimine ihtiyacı var mıydı? 

Evet vardı. Dört ay boyunca günde üç dört saatlik bir eğitim aldım. Çalışmaların çoğunun karaktere adaptasyon olayıyla al - akalı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü balerinler çok farklı yürüyorlar ve farklı duruşa sahipler. Dans eğitimi de aldım fakat balerinlerin yaptıkları şeylerin yakınından bile geçmiyorum. 
Filmde dans eden çiftimiz mevcut, Jennifer'ın da kalabalık önünde sahnede dans etmesi gerekiyordu ve aynı zamanda yakın çekim sahnelerin de alınması gerekiyordu. Bu yüzden çoğunlukla beden duruşu, şekil alışı ve diğer hususlarda eğitim almak zorunda kaldım. 


Dominika'nın amacı hayatta kalmaya çalışmak mı? 


Aslında evet. Film içerisinde sevdiğim nokta bu. Bir casus filminin dokunduğu yerlere dokunmuyor. Çok politik ve yoğun bir Tinker Tailor tarzına sahip, ardından Bond ve Bourne karışımları da ekleniyor ve kendinizi aksiyon içerisinde buluyorsunuz. 
Çünkü bu kişisel bir öykü, hayatta kalma çabası. 
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FRANCES McDORMAND 


SAM ROCKWELL 


WOODY HARRELSON 


OSCAR YOLUNDA SAĞLAM ADIMLARLA İLERLEYEN TRAJEDİ DOLU BİR YAPIM. ALTIN KÜRE'DEN DE ELİ BOŞ DÖNMEDİ VE 4 KATEGORİDEN ÖDÜLLE DÖNMEYİ BAŞARDI! a 

Martin McDonagh, sağlam bir kaleme sahip, adını oyun yazarlığı ile duyurmuş başarılı isim. İlk altı oyununun başarısıyla ortalığı kasıp kavurmuşluğu var. Günümüz piyasasında yaşayan efsane oyun yazarları arasına gösteriliyor. 


2004'te sinemaya atılmaya karar verdi. 2008'de ise ilk sinemafilmi olan Bruges ile Akademi Ödülü kazanmayı başa inde Colin Farrell, Brendan Gleeson ve Ralph Fiennes gibi isimlerin yer aldığı yapım, o dönem Sundance ni olarak duyuruldu ve ardından “En İyi Orijinal "dalında Oscar'a aday gösterildi. Bunu 

- geçmişken tekrar Farreli V 
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Filme gelen tepkilere şaşırıyor musunuz? Ne hissediyorsunuz? 

Bu her zaman biraz zorlayıcı oluyor. Bazı sahnelerde gülüyorlar, o an onları etkilediğimi düşünüyorum. Fakat bazen sessizlik dolu anlar oluyor. İşte o an tedirgin oluyorum. Bu çok karanlık bir film. Buna rağmen filmde gülerek eğlenebiliyorsunuz. 
Tüm bu karanlığın ardından, filmi beğendiklerini biliyorsunuz. Filmin sonlarına doğru bir “Dinklage” şakası var. Bu biraz garip bir şaka. Ama görüyorum ki bu sahne seyircilerin hoşuna gitmiş durumda, o an bolca kahkaha atıyorlar. 


Tabii bir yandan da tüm bunlardan emin olamıyorsun maalesef. Bruges çıktığında, Amerika'da oldukça kötü biçimde eleştirildi. Yapılan yorumlar “Ne olduğu bilmiyoruz. Karanlık mı yoksa komik mi belli değil” yönündeydi. Oysa benim istediğim tam da buydu. Şimdi ise salona girdiklerinde ne ile karşılaşacaklarını biliyorlar. 


Bufilm en karanlık işiniz diyebilir miyiz? 

Aslında bu yaptığım en üzücü iş. Ya da belki de aynı derecede dram dolu bir yapımım daha vardır bilemiyorum. Fakat bence burada farklı bir durum söz konusu. Kızının başına gelenlerin kasveti altında yaşayan bir anne profilimiz mevcut. Böyle trajedi dolu bir ortamın herhangi bir noktasında kahkaha atmayı beklemiyorsunuz. Oysa her noktayı mizah ile trajedi harmanlanmış şekilde bulacaksınız. Böyle olmasını seviyorum. 


Bu benim için, filmi çekerken kendime sadık kalmam anlamına geliyordu. Şakalar doğru biçimde ele alınmalıydı. Sonuçta film bir trajediyi konu ediniyor. Özellikle Frances'in karakteri ile savaş ortamına farklı bir bakış atıyoruz. Bunları aktarabilmek için illa ki kasvetli ve üzücü bir ortam olması mı lazım? 
Hayır tabii ki. Tam tersi, en mutlu şekliyle anlatmak gerekir. Ama buradaki güldürürken konudan da sapmamak lazım. 


Oyuncuların üzerinde bir baskı yarattınız mı? Onlarla olan işbirliğini nasıl tarif edersin? 

Eğer aktörleri benim gibi seviyorsanız, etrafınızda pervane olmalarını beklemezsiniz. Her zaman birlikte çalışmak istediğiniz isimleri seçersiniz, doğal davranmalarını istersiniz. Bir yönetmen olarak en önemli ihtiyacınız iyi bir oyuncu ile iyi bir senaryodur. 


Sahne arkasından ekran önüne geçtiğinizde, belirli bir vizyonu kendi başınıza yürütmenin verdiği özgürlükten hiç memnuniyet duydunuz mu? 

Evet fazlasıyla memnun kaldım. Bu, çektiğim üç filmden en eğlencelisi. Çünkü finansal destek sağlayan herkes işimizi yapmak için bizi kendi halimize bıraktı, tek bir istek dahi yoktu. Bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Konunun ağırlığına rağmen, bu gerçek bir özgürlüktü. 
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Ebbing/Missouri, aslında kurgusal bir kasaba. Çalışmalarınızdaki çoğu yerlerin adı, İrlanda'da bulunan yerlerin adı. Kasabalara dahi bir karakter şeklinde yaklaşmaksizin için ne kadar önemli? 


Kesinlikle kasabanın bir karakter gibi yaratılmasını istedim. Bruges'da da bu mevcuttu. Hatta Seven Psychopats'ta yer alan Los Angeles sahnelerinde ikonik simgelerin yer almasına özen gösterdim. 


Bu filmde ise reklam panolarını yerleştirecek doğru yeri bulabilmek için çok çabaladım. 
Çekimlere başlamadan iki yıl önce bile New Mexico, Colorado yolunu gözlerimle tarıyordum. Ve ardından bu arayışı “Vergi teşvikli yerlere bakarak gerçekleştirelim” dedim ve Mississippi, Ohio'da uygun bir yer bulabildik. 


Kuzey Carolina'da yer alan mükemmel kasabayı bulabilmiştik. Orayı hemen senaryoya uygun hale getirmeye başladık. 
Her şeyin ikonik durması gerekiyordu. 
Bunun için baya çalıştık. 


Frances karakteri için reklam panosu manzaralı bir ev yarattınız sanırım. 
Bunun için yeşil ekran gerekecek diye endişeliydik. Bir yol bulduk ve ona bakan her evin kapısını çalarak uygun evi aradık Bu evin güzel görünmesi ve alçak tavanlı olması lazımdı. Biz de ortamı buna uygun hale getirdik. 
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nasılım 


biliyor musun? 


Peki albüm nasıl olmuş bilmek ister misiniz... 
90'larda kaset dönemi popülerken, gazete veya mecmua köşelerinde yeni çıkan plakların/kasetlerin eleştirileri yapılırdı. Önce kaset/plak oturup saatlerce dinlenir, ardından kalem ele alınır ve şarkıların abenkini sayfalara aktarma kısmına başlanılırdı. Günümüzde bu tarz albüm incelemelerine bırakın mecmua köşelerinde, sosyal medya platformlarında bile denk gelemiyoruz. Bu nedenle artık her sayıda bir albüm incelemesi yapmaya özen gösterme kararı aldım. Bazı değerleri yitirmemek gerek.... 
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ock müzik severler, artık 

Gripin'i benimsemiş olsa 

gerek. Hala benimsememiş, 

olan varsa lütfen soldan soldan ilerlesin. 


Türkiye'de rock müzik (tam rock olmasa da) gruplarına baktığımızda son dönemde yeni isimler türemiş vaziyette . Fakat bunların öncesinde piyasada olan, 2000-2010 arası fırtınalar estirerek günümüzün 30 yaş altı gençlerine güzel günler geçirten grupları nasıl unutabiliriz ki? 90'lar pop müzik açısından nasıl efsane ise, 2000'ler de rock müzik açısından aynı özene sahip. Emre Aydın'lar, Manga'lar, Yüksek Sadakatlar, Zakkum'lar derken ne de güzel günler geçirdik değil mi? Peki bu güzel günler halen devam 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ediyor mu? Bana sorarsanız maalesef etmiyor. Gerek müzik piyasasındaki gidişat, gerekse dinleyici kitlesinin tarz olarak farklılaşması nedeniyle o güzel rock parçalarını göremez olduk. 


Son albümlerini 2012'de çıkartan Gripin'de bu değişimden etkikenmiş görünüyor. Albüm güzel, içindeki bazı parçalar dinlenildikçe oturacak, kendine hafızalarda yer edecek türden. Fakat o eski tadı maalesef yakalayamıyoruz. 


Albüm'ün adı hepimizin bildiği gibi “Nasılım Biliyor Musun?” İçeriğinde 
10 adet şarkı yer almakta. Bunlardan 8 i 
yeni iken, 2 adet eski parçaya yer verilmiş. biri 2016'da yayınladıkları “Beni Boş Yere Yorma” parçası, diğeri ise Suat 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Sayın'ın unutulmaz parçası “Gündüzüm Seninle” Yeniden yorumladıkları bu güzelim parça, albümün en dikkat çekici şarkıları içerisinde yer alıyor. Açıkçası farklı bir yorum getirmişler ve ilk dinlemede biraz yadırgaya bilirsiniz. Fakat dinledikçe kulağınız alışmaya başlıyor. 
Öyle”irite cover”durumu söz konusu değil. 


Albümün parçalarına getirdiğim yorumu yazının sonunda bulacaksınız ama öncesinde albüm ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Avrupa Müzik'ten çıkan albümün prodüktörlüğünü önceden olduğu gibi Haluk Kurosman üstlenmiş vaziyette. İlk kliplerini de yönetmen Burak Sesli önderliğinde, albüme adını vermiş “Nasılım Biliyor Musun?” par- 


çasına çektiler. Bir sonraki klibi hangi parçaya çekerler bilemiyorum fakat benim tercihim “Acemisiyim Mutluluğun” yönünde olurdu. 


Klibin sürprizi ise grubun solisti 5.Birol Namoğlu'nun eşi Derya Beşerler'in kardeşi olan Zeynep Beşerler'in klipte yer alışı oldu... Önceki albümlerden farklı bir tarasrıma sahip olan kapak görselini Cem Talu tasarlamış durumda. Bu tarz farklı tasarımların albümler açısından güzel bir dinamik kazandırdığını düşününlerdenim. Hatta sadece tasarım ile kalmayarak bunu albümün kutu dizaynına da taşımak gerekir. Eski baskılardaki gibi sıradan kutu dizaynları günümüz dinleyicilerinin arşivlerinde sıradan durmaya başladı. Umarız buna tüm sanatçılar kulak verir de, farklı dizanylara sahip albümlerle bolca karşılaşırız. 


Nasılım Biliyor Musun? AA AA 
AAX AA 


Beni Boş Yere Yorma 


Bir Sebep SöyleBanaa AA AAX 


Gripin 


all (© geceseansımix 


Acemisiyim Mutluluğun #AAAX 


AAXAX 


Gündüzüm Seninle 


Elini Korkak Alıştırma AAA A#X 


AAXAAX 


Hiç Utanmadan 


Nasip Diye Yazdı Katip AAA AA 


AAAXAX 


Avaz Avaz 


AMAXAX 


Sor Bana Sor 


Gripin 


WA AAA 


7 eçtiğimiz yıl müzik adına çok 
enteresan bir durum yaşandı. 
Ç Daha önce piyasada fazlasıyla yer alan ve sadece kendi kitlelerine hitap eden geri plan sanatçılar bir bir göz önüne çıkarak albüm yaptılar ve 


2017'nin en çok dinlenenleri haline geldiler. 


Bunlardan biri de Deniz Tekin. Daha önce akustik performanslar ve sofistike mekanlarda karşımıza çıkan Tekin, sevenlerinin ısrarı sonucunda “Bu piyasada ben de varım!" dercesine sağlam ve kendinden emin bir albüm yaparak müzik severlerle buluştu. 


“Kozakuluçka” adını verdiği bu ilk albümünde dokuz şarkıya yer vermiş. Bu şarkılardan dördü onunla tanıdığımız parçalar olurken, üçü akustik performanslardan oluşturuyor. Geriye kalan son parça ise Ahmet Kaya'dan dinlediğimiz ve sonrasında popüler hale gelen “Beni Vur” 


Tekin, piyasaya sağlam adımlarla girdi dedik bir kere. Daha ilk albümü olmasına rağmen bir yıla iki klip sığdırdı. 


İlk klibini albümün en sevilen parçası haline gelen “Bende Bir Problem Var”a çekti. Üzerinden altı yedi ay geçmişken 


sevilen diğer parçası “Hep Oturup Bekledim” ile karşımızda yer aldı. 


Sevilen parçası diyorum, lakin albümün her parçası dinleyiciden tam not almayı başarıyor. Her parçanın tarzı ve yorumu da birbirinden farklı. Hal böyle olunca da dinleyici az ama öz bir albüme kavuşmuş olarak mutlu mesut takılıyor. 


Ahmet Kaya cover'ı ise hem akustik hem de normal haliyle “olmuş” dedirten cinsten. Deniz'in başardığı en güzel nokta doğal ve içinden geldiği gibi şarkı söylemesi. Belki de onu bu yüzden “Yılın en çok dinlenen albümü” potasına soktuk. Belki de bu yüzden şu an oturmuş, keyif aldığım albümü yorumluyorum. 


Olayın diğer yanı ise piyasada şuan Tekin gibi pek çok hatırı sayılır ismin var olduğu gerçeğini kabullenmiş olmamız. 
Evet, eskiden Serdar Ortaç, Mustafa Sandal, Hande Yener vs diye popçular; Emre Aydın, Şebnem Ferah, Teoman gibi rockçılar veya MFÖ, Manga, Seksendört gibi gruplara gebeydik. Çünkü kimsenin farklı bir tarz veya tını yakalama isteği, derdi tasası yoktu. Şimdi ise durum değişmiş vaziyette. Herkes artık soft şeyler dinleme peşinde. Eskiden “kulağa hitap etsin, gönlümü titretsin” gibi şeylerle 


şarkıları benimser, el üstünde tutardık. 
Oysa 2017 itibariyle gördük ki, “ruhuma hitap etsin yeter” kafasına erişmişiz. Evet, bunu karalamak maksadıyla söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu tarz bileyici olma sizi daha seçici ve kaliteli işlere yönlendirmeye başlayacaktır. Sanırım bu yüzden 2017'yi müzik hususunda ele alınca ortaya Deniz Tekinler, Dolu Kadehi Ters Tut'lar, Kalben'ler daha ön plana çıkar oldu. 


Seversiniz sevmezsiniz bu apayrı bir şey. Fakat şunu asla inkar edemeyiz ki, bu yeni akım müzik piyasasına hızla yayılacaktır. Bu kadar ilgi gösterilen albümleri ise gençlerin “satın alması” yönünde teşvik ve yönlendirme yapmak gerekir. 
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